REENKARNASYON 


GENEDOĞMAK 
BİLİMSEL İNCELENİMİ 


BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ 


İREM 


REENKARNASYON 


GENEDOĞMAK 
BİLİMSEL İNCELENİMİ 


Kitap Мо: 5 — REENKARNASYON 


Dizgi - Baskı : Işık Matbaası 
Kapak Baskı : Caşkun Matbaası 
Cilt Yapımı : Yıldız: Ciltevi 


Taş olarak ölmüştüm, bitki oldum. 
Bitki olarak öldüm ve hayvan oldum. 
Hayvan olarak öldüm, o zaman insan oldum, Öyleyse ölümden korkmak niye? 
Hiç bir sefer daha kötüye dönüştüğüm ya da, daha alçaldığım görüldü mü? 
Bir gün insan olarak ölüp, ışıktan bir yaratık, rüyaların meleği olacağım. 
Fakat yolum devam edecek. 
ALLAH'tan başka her şey kaybolacak. 
Hiç kimsenin görüp duymadığı bir şey olacağım. 
Yıldızların üstünde bir yıldız olup doğum ve ölüm üzerinde parlayacağım. 


Mevlânâ Celâleddin-i Rumi 


İÇİNDEKİLER 


1. BÖLÜM 
REENKARNASYON VE GENEL YORUMLARI 


а — Reenkarnasyonu Benimseyen Ünlülerden Bazıları ve Dalay Lama Seçimi. 

b — Ünlü Medyum Edgar Cayce ve Reenkarnasyon. 

c — Dr. lan Stevenson ve Reenkarnasyon Etüdleri. 

d — Reenkarnasyon ve Geçmiş Anıların Hatırlanması. 

— Reenkarnasyon ve İnsan Sayısının Azalıp Çoğalması. 

— Reenkarnasyon ve Soyaçekim. 

— Psikiyatrist Denys Kelsey ve Reenkarnasyon. 

— Karma, Okült ve Reenkarnasyon. 


TA nO 


2. BÖLÜM 
Dr. GUIRDHAM VE REENKARNASYON ETÜDLERİ 


— Katharlar ve Çağdaş Reenkarnasyonları. 

— Eski Bedenlerin İzlerinin Yeni Bedenlerde Görülmeleri. 

— Önceki Yaşamların Bilgileri ve Onları Hatırlayanların Yapıları. 
— Dr. Guirdham'ın Reenkarnasyonla İlgili Kitapları. 

— Reenkarnasyon Üzerine Dr. Gulrdham'la Röportal. 


Юю стоса 


з. BÖLÜM 
BİR REENKARNASYON TEORİSİ RAPORU 


— Psikolojik ve Parapsikolojik Esaslar. 

— Ruh'un Kökeni. 

— Reenkarnasyonun Fonksiyonu. 

— Esk] Hayatların Hatıraları. 

— Organizatör Faaliyeti Nedeniyle, Psişe, Doğacak «Şahsiyetin» Bedenini Kurar ve Yeni Kişlliğinin Gizli Güçlerini Eski Kazançlarda Bulur. 

f — Biyolojik ve Tarihsel Değişim (Mutasyon). 

g — Sonuç. 


© 2Oo ova 


"vv 


. BÖLÜM 


BİR REENKARNASYON OLAYI VE ÖLÜM SONRASI YAŞAM ORTAMI 


a — U'Sobhana ve Genedoğmak Olayı. 
b — Ölüm Ötesi Ortama Giriş ve Orayı Algılayış. 
c — Enkarnasyonlar Arası Suptil Yaşam Ortamı. 


. BÖLÜM 


REENKARNASYON ÜZERİNE İLGİNÇ SORU VE YANITLAR 


a — Reenkarnasyon Araştırmaları ve Bazı Kanıtları, 

b — Reenkarnasyonu Kanıtlayan Fizyoloiik İzler. 

с — Kral David Reenkarnasyonu Vakası, 

d — Reenkarnasyon ve Sosyal İlişkiler. 

e — Reenkarnasyon ve Cinsiyet Sorunu. 

f — Reenkarnasyon ve Rüyalar. 

g — Reenkarnasyon ve Ekminezik Araştırmaları, 

h — Grup Reenkarnasyonları. 

ı — Enkarnasyonlar Arası Bekleme. 

k — Geçmiş Enkarnasyonları Tespit ve Eskilerin Sözleri. 

| — Reenkarnasyonda Karma Yasası ve Bir Kanıt Deneyi. 
m — Reenkarnasyon ve Bir A.B.D. Devlet Adamı. 
n — Reenkarnasyon ve Bir Tanınmış Yazar, 


. BÖLÜM 


BAZI ÜNLÜ KİŞİLERDEKİ GENEDOĞMAK İNANCI 


a — Bazı Ünlü Kişller ve Genedogmak. 
b — Bazı Ünlü Şairler ve Genedogmak. 


. BÖLÜM 


REENKARNASYON OLAYININ ÖZETİ VE BEŞERİ EVRİMDEKİ YERİ 


a — Genedoğuş Kanıtları. 
b — Genedoğuş Öncesi Yaşam. 
с — Genedoğmak ve Pratik Özellikleri. 


ÖNSÖZ 


Beşeri varlıklar evrimleştikçe, kendilerini en içten ve dıştan kavrayan çeşitli hakikâtler ile karşılaşmakta ve onları keşfetmektedirler. Böylece bu yeni bilgi ve bulguların ısığında yaşamın teori ve pratikleri daha bir anlam ve önem kazanmaktadır. 


Evrim gerçeğinin her varlık için geçerliliği saptanmıştır. 


Genedoğmak gerçeğinin her varlık için geçerliliği saptanmıştır. 


İşte bu iki temel bilginin verdiği anlayış ve kavrayışla aydın insanlık artık, yaşam ve yaşantılarını, yalın realitelerin kısır döngüleri içerisinde kalmayacak biçimlerde, daha uzun vadeli ve evrime yönelik esaslar üzerine saptayarak evrensel bilgeliğin belirli bir derecesine ulaşmak üzre yönlendirmekte, üstün bir nitelik kazandırmaktadırlar. 


İnsanın insana, insanlığa ve yeryüzünün tüm çehresine daha bir bilinçli, idrakli ve bilgece bakarak yorumlamasını sağlayacak orijinal bir gerçeklik ve olaydır genedoğmak sorunu. Aslında reenkamasyon bilgilerini de içeren çeşitli kutsal metinlerin bağnaz ve cahilane yorumlanmaları ve bu yorumların dogmalar olarak sunulduğu dünden bugüne tüm yüzyıllardır beseriyet, son deтесе uyumsuz ve barbarca bir gelişimle yeni bir yüzyılın eşiğine gelmiştir. Ne varki bu eşikten öteye artık yalnızca, göksel bilgelik ile arınmış bir olgun insanlık geçirilecektir. Öte taraf, Altın Çağ olarak betimlenen bilgi ve idrak üzre yaşamlar dönemidir. 


Genedoğmak evrensel sabitesi, her varlığı sonsuz evrim yolculuğunun bir yolcusu kılarak, evrenlerin bitimsiz içten dışa ve distan içe sonsuzluğunda tasavvuru olanaksız bir evrim olayının kahramanı yapar. Varlıklar sonsuzluğu içerisinde küçücük bir noktacık derecesindeki beşeri evrimin, baştan sona değin reenkarnasyonlar ile mümkün olduğunu benimseyerek kozmik insanlık zincirinin bilinçli bir halkasını oluşturacak olan dünya insanlığının bu özlenen aşamaya ulaşmasını sağlamak için, işte Görünmeyen Göksel Yöneticiler temel hakikâtlerin (veritelerin) üzerlerindeki örtüleri yeri geldikçe birer birer açarak insanlığa sunmaktadırlar. 


Sonsuz öncelerde, sonsuz çeşitli beden formlarında sayısız reenkarnasyonlardan geçtik. Beşeri safhada da kimbilir nice sayıdaki reenkarnasyonlar bizleri beklemekte! 


Sonsuzluğa, serili evrenler bünyesindeki milyarlar ve milyarlarla yaşanabilir dünya, bu görkemli ve gizemli evrimin yolcularına kapılarını açmakta ve nice sonsuz sayıdaki varlık formunu birbirleriyle kucaklaştırmaktadır... 

«=== Ж ——— 


İ Yaşıyanlara da ölenlere de üzülmez bilge Hiçbirimiz hiç bir zaman yok olmadık 
І Hiç bir zaman da yak olmayacağız 


Nasıl şu gövdenin içindeki can 
Çocukluktan gençliğe 

Gençlikten yaşlılığa geçerse 
Ölümde de bir başka gövdeye geçer 


Gövdeler ölür 

Gövdeleri giyense ölümsüzdür 
Ölçülemez biçilemez о 

Yok edilemez о 


Ölümsüz ve doğumsuz olan 
Sonsuz ve başsız ve değişmez olan 
7 Ölebilir mi hiç gövde gibi 


Eskimiş giysilerden soyunduğu gibi gövdenin Gövdeyi giyinen de eskimiş gövdeden soyunur Yeni giysiler gibi yeni gövdeler giyinir o 


F. Doğan için ölüm çaresizdir 
Ölense yenidən dirilir 
7 Olması gerekene üzülünmez 


Ölümsüzdür yerleşen 
Tüm varlıkların gövdesine 
Ölümsüzün ölümüne yas tutulmaz 


BHAGAVAT GİTA 


1. BÖLÜM 


REENKARNASYON VE GENEL YORUMLARI 


Gene doğmanın (reenkarnasyon'un) bir gerçek olduğundan Eflatun'un hiçbir kuşkusu yoktu. «Ruhlar,» diyordu, «sürekli olarak tekrar bu yaşama doğarlar.» Halkı uyarmak için onlara, kötü olurlarsa daha kötü ruhların, iyi olurlarsa daha iyi ruhların arasına karışacaklarını söylüyordu. Bu, «karma» yasasından başka birsey değildi. Eflatun'un öğretileri ölümünden en az 500 yıl sonrasına, değin bile oldukça etkili kalabilmiştir. İlk Hıristiyan evliyalarının çoğu onun görüşlerinin tümünü kabul etmişlerdi. Hatta, St. Augustine, III. Yüzyılın Romah Filozofu Plotinus'un gene doğmuş olan Eflatun'un ta kendisi olduğunu ileri sürmüştü. 


Eflatun, ruhun, hem iyilik hem de kötülük deneyimini edinmeye karşı duyduğu, «belirli bir gönüllü olma eğilimini izleyerek» bedene girdiğini öğretiyordu. Ölümden sonra da önceki madde - ötesi durumuna yükseliyordu. Örigen ise ruh üzerine görüşlerini en açık bir dil ile belirtmektedir: «Ruh bir bedeni bırakır, diğer bir bedeni Кизат.» Origen'in söylediğine göre, herhangi bir za. 


manda ruhun edindiği beden o ruhun «önceki liyakatleri ya da liyakatsizlikleri» tarafından belirlenmektedir. 


a — Reenkarnasyonu Benimseyen Ünlülerden Bazıları ve Dalay Lama Seçimi. 


Bu tür inançlar, Batı düşüncesinin, uyanışının ve bilimde ilerleyişinin yüzyıllar boyunca gelişimi süresince hiçbir zaman tümüyle ölmüş değildir. Gene doğmak айsüncesini ciddiye alanlar sadece Schopenhauer, Kant ve Hume gibi düşünürler olmakla kalmıyor, Shelley, Browning, Jack London ve Tennyson'dan John Masefield'e deбіп birçok şair ve yazar ile John Buchan ve General George S. Patton gibi dışa dönük karakterdeki faal kişiler dahi onlara katılıyordu. Reenkarnasyon gerçeği, Spiritoloji'nin ilk Hıristiyanlığın kökenindeki ilkelere dönüşten başka birşey olmadığını tekrarlamaktan hiçbir zaman kaçınmamış olan Allân Kardec'in de esas önermelerinden (:postulates) bir tanesiydi. 

Tibetliler yaşamlarını gene doğmak üzerine bütünleşmiş bir bilgiye sahip olarak sürdürürler. Lamalar, spiritüel başkanları Dalay Lama'nın seçimini, yüzyıllar boyunca bu bilgi sayesinde yürütmüşlerdir. Yeni Dalay Lama, ancak bir önceki Dalay Lama'nın bu kişide gene doğmuş olduğu saptandığı zaman seçilmiş olur. . 


b — Ünlü Medyum Edgar Cayce ve Reenkarnasyon 


Gene doğmak (reenkarnasyon) konusu, Edgar Cayce'nin trans halinde ilettiği tebliğler sayesinde Amerika’da oldukça popülerleşmiştir. Cayce bu konuyu ilk kez, transla medyumluk yapmaya başlamasından aşağı yukarı yirmi yıl sonra, 1923 yılında, yine trans halinde olduğu bir sırada ortaya koydu. İşin en ilginç yanı, trans altındaki Cayce’nin gene doğmak gerçeğini güçlü bir biçimde öne sürmesine karşın trans halinden çıkan Cayce’- nin bu düşünceye oldukça karşı olduğunu belirtmesiydi, 

Trans altındaki Cayce, kişilerin İ.Ö. 10000 yılına ve 


hatta daha önceki yıllara uzanan geçmiş yaşamlarının 


ayrıntılarını kolaylıkla anlatabiliyordu. Çoğunlukla, bu insanların geçmiş yaşamlarına ait kanıtları toplamala- 


rında yardımcı olabilmek için o yaşamla ilgili adları, yerleri ve tarihleri de belirtiyordu. Kişilerin birbirini izleyen gene doğumları (reenkarnasyonları) arasındaki bagıntılar üzerine söylediklerinin çoğu bugün elimizde bulunan kanıtların ışığında —ki bu kanıtlar 1923 yılında mevcut değildi— geçerliliğini korumuştur. 

Cayce, çoğu zaman, insanların bu yaşamlarında karşılaştıkları sorunların önceki yaşamlarından biri süresince yapmış oldukları yanlış yaşam uygulamalarının sonucu olduğunu ileri sürüyordu. Çocuklara verdiği öğütlerle onları ilgilenecekleri yeni konulara ve başarılı çalışma sahalarına yöneltiyordu. Kuşkusuz, Cayce'nin binlerce kişiye iyiliği dokunmuştur. Bu insanlar arasından bugün sağ olanlar, sağlıklarını ve mutluluklarını, Cayce” nin kendilerine geçmişleri, yaşadıkları günler ve gelecekleri üzerine verdiği bilgilere borçlu olduklarına dair yemin edebilirler. 

Bütün bunlar çok ilginç olmalarına karşın reenkarnasyon üzerine yıkılmaz kanıtlar sayılamazlar. Ancak, Cayce dosyalarındaki bazı vakaların da gene doğmak konusunda son derece iknâ edici olduklarını kabul etmeliyiz. 

c — Dr. lan Stevenson ve Reenkarnasyon Etüdleri 


1960 yılında Dr. Tan Stevenson gene doğmak (reenkarnasyon) konusunda, ilgili kanıtların bir derlemesini de içeren kırk sayfalık bir yazı yayımlamıştı. 6 yıl sonra da çeşitli ülkelerde yerinde yürüttüğü yoğun incelemeler sonucunda Myers'in «Human Personality» ( :«Be- 


şer Kişiliğin) adlı araştırmasından bu yana yapılmış en önemli orijinal araştırma örneği olarak tanınagelen, ki- 
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{ар uzunluğundaki çalışmasını tamamladı. Tıp doktorluğu ile ruh doktorluğu (psychiatrist) yanında Virginia Üniversitesi'nin bir bölümünün başkanlığını da yürüten Dr. Stevenson bu konuyu kanıtlamak üzere incelediğini ya da böyle bir çabaya girişen ilk kişi olduğunu iddia etmemektedir. Yazılarının hiçbir yerinde bulgularının kesin bir kanıtlama teşkil ettiğini ileri sürmemekte ve bu alanda kendinden önce çalışmış olanları da unutmamaktadır. Yine de bu konuyu, incelemelerin sürdürülmesi için uygun bir alan olarak psişik araştırmalar programına yerlestiren, Dr. Stevenson olmuştur. 

Gene doğmak üzerine elde edilebilen en geçerli kanıtlar başlıca iki grupta toplanabilir: Verilen bilgilere dayalı ve davranışlara dayalı kanıtlar. İlk grubu, önceki yaşamları ile ilgili olarak çocukların ortaya koyduğu ve normal bir kaynaktan çıkmış gibi görünmeyen bilgiler oluşturur. Herhangi bir şekilde açıklanarak geçiştirilemeyecek ikinci grup ise söz konusu çocuğun bir evvelki yaşamı olduğu söylenen kişide gözlemlenmiş olup, çocukta da ortaya çıkan kişilik özelliklerini içermektedir. 
Bu vakalar, direkt bir kan bağı ve dolayısıyla da genetik kalıtım olasılığı söz konusu olmadığında daha da şaşırtıcı görünmektedirler. 

Bu tür kanıtlara ilâveten bir de doğuştan var olan beden ya da yüz işaretlerinden söz edebiliriz. Bunlar pek o kadar ilginç gelmeseler de bir önceki yaşam sırasında açılmış olduğu hatırlanan öldürücü yaraların bedendeki yerine rastladıklarında önem kazanırlar. Mükemmel bir gene doğmak vakası, verilen bilgilere ve davranışlara dayalı birçok geçerli hususun yanı sıra bir de bu tür bir işareti açığa çıkarabilmelidir. 

Dr. Stevenson, elinde binin üzerinde vakanın kayıtları bulunmasına karşın, incelemek ve kitabında yayımlamak üzere sirf en geçerli vakaları seçmemiştir. Adil 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bir seçim şekli uygulayarak hem kuvvetli hem de zayıf yapıdaki vakalardan yararlanmıştır. Hattâ, bazılarının büyük bir olasılıkla sahte olabileceklerini de kabul etmektedir, Sunduğu yirmi adet vakanın tümü şu beş ülkeden derlenmiştir: Hindistan, Sri Lanka (Seylan), Brezilya, Lübnan ve Amerika'nın Alaska eyaleti. 

En ilginç vakalardan biri Lübnan'dan İmad Elewar'a ait olanıdır. İmad, İbrahim Bouhamzy adı altında sürdürdüğü bir önceki yaşamı üzerine elliyedi adet kanıt ortaya koymuş ve bunlardan ellibirinin geçerliliği kanıtlanmıştır. Dr. Stevenson kendisiyle ilk görüştüğünde İmad ancak beş yaşındaydı. Verdiği bilgilerin yanı sıra İmad, İbrahim'in kişiliğine tekabül eden davranış özellikleri de göstermiştir. Bu vaka incelendiğinde, gene doğmak olasılığı dışında başka herhangi bir açıklamaya ulaşmak olanak dışı görülmektedir. 

Stevenson'un kitabındaki vakalardan sekizinde de doğuştan var olan işaretlere rastlıyoruz. Bu tür bedensel işaretler, özellikle, Alaska'nın Tlingit halkı arasından derlenen vakalarda olağandır. Yakın zamanlara kadar bu insanlar arasında reenkarnasyon, yaşamın kabul edilmiş hususlarından biriydi ve doğuştan var olan işaretleri de buna bağlıyorlardı. Stevenson'un incelediği Jimmy Sven- son adlı Tlingit'de kurşun yarasına son derece benzeyen dört adet işaret vardı. Jimmy bir önceki yaşamında vurularak öldürüldüğünü ileri sürüyordu. 

Doğuştan var olan işaretler, önceki kişilik olarak iddia edilen insanın bedeninde de gerçekten benzer isaretlerin yer almış olduğu ya da bu işaretlere neden olabilecek yaralar alarak öldüğü biliniyorsa özel bir anlam Каzanırlar. Hindistan'dan Ravi Shankar'ın vakasında boynunda çizgi gibi bir işaret taşıyan çocuk boğazı kesilerek nasıl öldürüldüğünü anlatıyordu. Bunun tersine, bir önceki yaşamında karısını öldürmüş olduğunu ileri süren 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Sri Тапка! H.A. Wijeratne’nin de sağ kolu ve göğsü do-Sustan sakattı. 


Gene doğmak vakalarından gerçek olmayanlarının bazı özelliklerini saptamaya yarayan birtakım yorumlar mevcuttur. Dr. Stevenson, bunlardan, sahtekârlık, kriptoamnezi (saklı bellek), genetik bellek ve başka kişiliğe bürünme ile ilgili olanları ayrıntılarıyla incelemektedir. 
Ancak, Dr. Stevenson'un derledikleri ile IBPP (Brezilya Psişik Araştırma Derneği) tarafından araştırılan birkaç orijinal vakayı okuyup incelersek göreceğiz ki, çocuklar önceki yaşamlarını hatırlıyor gibi görünüyorlarsa bu gerçekten hatırladıkları için ve önceki kişilikleri gibi davranıyorlarsa bu da gerçekten bu kişiliği yaşamış oldukları içindir. 


Dr. Stevenson'un Asya'da araştırdığı vakalardan bazılarının ayrıca Hintli psikolog Hemendra Nath Banerjee tarafından da incelenmiş olması bu vakalara duyulan ilgiyi arttırmaktadır. Bulguları ancak yakın zamanlarda Hindistan dışında da yayımlanmış olan Banerjee bu alandaki araştırmalarına aşağı yukarı Stevenson'la aynı yıllarda başlamış ve bazı çok önemli vakalarla karşımıza çıkmıştır. İsviçreli bir araştırmacı olan Kral Müller de Banerjee ve Dr. Stevenson'unkiler ile karşılaştırılabilecek çok önemli kanıtlar sağlamıştır. 


d — Reenkarnasyon ve Geçmiş Anıların Hatırlanması 


Eğer insanlar gerçekten gene doğuyorlarsa (ki elimizdeki Kanıtlar bunun geçerliliğini doğrulamaktadır), bu süreçten de evrenin diğer bütün yasaları kadar sıkı yasalara göre geçtiklerini düşünmemiz oldukça mantıki görülüyor. Hepimiz gene doğuyor muyuz? Eger böyle ise, o zaman neden tüm bebekler konuşmaya başlar baş- 


14 


lamaz geçmiş yaşamları hakkında birşeyler söylemiyorlar? 


Geçmiş yaşamlara git çocukluk hatıralarının çok kuvvetli olduğu bilinen hemen hemen her vakada hatırlanma konusu olan geçmiş yaşam, çoğunlukla · şimdiki yaşamın başlangıcından sadece birkaç yıl önce zamansız ya da şiddetli bir ölüm ile son bulmuştur. Dr. Stevenson”- un yayımlanmış yirmi vakasından tam ondördünde hatıralar, olağan dışı ya da zamansız ölen bir kisiyi gösteriyordu. Aralarından sadece ikisi olağan bir şekilde ölmüşler, geriye kalan dört kişi hakkında ise bu Konuda kesin bir sonuca varılamamıştı. IBPP kayıtlarında da geçerliliği açıkça saptanmış olan geçmiş yasam hatıralarını içeren vakaların çoğunda ya cinayet, kaza, intihar ya da ufak yaşta hastalık ile gelen olağandışı bir ölüm ile karşılaşıyoruz. Şunu hemen hemen kesinlikle belirtebiliriz ki, çocuklardaki geçmiş yaşam hatıraları sadece bir önceki yaşamları zamansız olarak sona erdiğinde ortaya çıkmaktadır. 


Yeteri kadar kanıt toplandığında, geçmiş yaşam hatiralarim ileri süren çocukların oranının herhangi bir ülke ya da yörede olağandışı bir şekilde ölmüş olan insanların sayısına uyup'uymadığını görmek ilginç olacaktır. 
Mümkündür ki insanların çoğunluğu olağan bir şekilde ölmekte, dünyaya dönmeden önce belirli bir süre beklemekte ve döndüklerinde de bu sürecin herhangi bir ayrıntısını şuurlu olarak belleklerinde taşıyamamaktadırlar. Bazı kaynaklar her iki dünya yaşamı arasında geçen tipik bir sürecin 300 yıl kadar olduğunu ileri sürmektedirler. Ancak, değişik boyutlarda zaman faktörü de fizik dünyadaki gibi olamayacağından kendi zaman algılayışımıza göre herhangi bir karşılaştırma yapmak sakıncalı olabilir. Hepimizin gene doğup doğmadığı sorusuna gelince diyebiliriz ki varlıklar yeterince evrimlestiklerinde dünya gezegenine dönmek ihtiyacında olmazlar ve daha yüksek düzeydeki varlık evrim seviyelerine, ortamlarına doğarak evrimlerini sürdürürler. 


e — Reenkarnasyon ve İnsan Sayısının Azalıp Çoğalması Sorunu 


Reenkarnasyon düşüncesine karşı ileri sürülen itirazların en yaygın olanı matematik üzerine dayandirilmakta ve dünya üzerinde şu anda, şimdiye kadar doğup ölmüş tüm insanlardan daha fazla insan olduğuna göre hepimiz gene doğmuş olamayız denilmektedir. 

Gerçekte, günümüzde dünya üzerinde gene doğanları sadece dünyanın bu devresinde doğup ölen insan adedi ile sınırlamak hatalı olacaktır. Bugün dünya gezegenine doğan bir insanın önceki yaşamlarının bir bölümü ya da tümü dünyanın bilinen tarihince kapsanan yer ve zamandan çok daha başka bir kaynağa bağlı olmuş olabilir. Nitekim, herhangi bir topluluğun içerdiği kişilerin arasında görülen muazzam evrim farklılıkları bu tür olasılıkları akla getirmektedir. Bir ülkenin fakir bir mahallesine girdiğinizde, aynı öğrenimi görmüş (ya da hiç görmemiş) ve aynı şartlar altında büyümüş, ama yine de gözle görülür bir şekilde değişik evrim düzeylerinde bulunan iki komşuya her an rastlayabilirsiniz. İnsana benzer yanı pek olamayan, bilisiz, şuursuz bir yaşam sürdüren birinin kapı komşusu içinde yaşadığı ağır şartlara karşın tevekkül, bilgelik, anlayış ve insanlıkla davranan bir kişi olabilir. Sanki, kisisel evriminin hayrına olarak bu şartlar özellikle seçilmiş gibidir. 


f — Reenkarnasyon ve Soyaçekim 


Bazı kişiler, geleneksel genetik ve soya çekim düşüncelerini altüst ettiği iddiasıyla gene doğmak kuramına karşı çıkabilirler. Gerçekte hiç de öyle değildir. İnsan bedeni diğer bedenlerin dölünden gelirken bu bedeni taşıyan varlığın şuuru da kendine özgü bir secereye sahiptir. Gene doğmak ile soya çekim kolaylıkla birbiri- ne karıştırılabilir. Özellikle, aynı aile içine gene doğma söz konusu olduğunda bu tür bir yanılmadan kaçınılmalıdır. 


Genel kanıya göre bazı kisilerin, özellikle üstesinden gelinecek sorunları ve gerilimleri olan ailelere doğmaları söz konusudur. Kişisel evrimlerinin sağlığı açısından bu tür bir sınava ihtiyaçları vardır. Ancak bazan, «yeni» ebeveynleri böyle bir görevi yüklenecek gücü yeterince gösteremezler. Örneğin, önceki yaşamları sırasında birbirlerine düşman olmuş kişilerden birinin bu yaşamda diğerlerinin çocuğu olarak dünyaya gelebileceğini düşünürsek, ebeveyn şuur altından önceki yaşamlarının etkisi altında kaldıkları takdirde bebeklerine karşı olumsuz duygular taşıyacaklardır. Kuşkusuz psikologların daha değişik kuramları vardır, ancak bu tür sorunlara açıklık getirici çözümlere de ulaşmış değillerdir. 


— Psikiyatrist Denys Kelsey ve Reenkarnasyon 


İngiliz medyum Joan Grant ile kocası ruh doktoru («psychiatrist») Denys Kelsey gene doğmak gerçeğini пуgulamalı olarak değerlendirdiklerini iddia eden iki kişidir. Joan Grant, kendisinin «önceki yaşamlarımdan hatırladıklarımın biyografilerin diye tanımladığı ve eski Mısır zamanlarına değin uzanan öykülere ilişkin bir dizi kitabıyla oldukça tanınmış bir yazardır. Kocası ise, II. 
Dünya Savaşı sırasında askerlerin duygusal rahatsızlıklarının tedavisi ile uğrasırken gene doğmak konusu ile ilgilenmiştir. İkisi birlikte, yeteneklerini bir araya getirerek bir kitap yazmışlardır. Bu kitapta, sorunlarının kökeninin önceki yaşamlara kadar nasıl uzandığını insanlara göstererek onlara ne şekilde yardım edebildiklerini anlatmaktadırlar. 


h — Karma, Okült ve Reenkarnasyon 


«Катта» yasası, yani önceki faaliyetlerimiz ve düşüncelerimizin bugün birer toplamı olan bizlerin, önceki yaşamlarımızda edinilmiş borçları ödüyor olmamız düşüncesi entropik, acımasız ve duygusuz bir dünyayı sahte bir mantıkla örtmeye çalışmaktan öteye baska bir şey değilmiş gibi görünebilir. Burada amacımız gene doğmanın ahlaki yanlarına eğilmek değildir. Ancak, yaşamımızın ya bir amacı vardır ya da yoktur. Eğer varsa, o zaman «karma» yasası da doğal olarak geçerli olur. 


Gene doğmak, artık, okült çalışmaların bir dalı olmaktan çıkmış ve şu anda ciddi, sistemli araştırmalara hedef olan bir konu olmuştur. Ne yazık ki, çoğu kişi bu durumun farkında değildir. Bir gün gene doğmak kitlelerce bir gerçek olarak kabul edildiğinde, insanların fizik bedenin ölümü ötesinde yaşayıp yaşamadıkları da spekülasyon konusu olmaktan çıkacaktır. Zaten, fizik ölüm ötesi bir yaşamımız olmasaydı gene doğmamız da pek söz konusu olamayacaktı, 


Gene doğmak konusu üzerine bugüne kadar yapılmış bilimsel araştırmaların en önemlilerinin yazarı Dr. 
Tan Stevenson bakınız ne diyor: 


«Bu andaki görüsümü belki de en iyi şu sekilde özetleyebilirim: Elimizdeki kamıtlar bizi henüz kesin bir sonuca ulaştıracak yeterlilikte değildir. Ancak, rasyonel bir insanın, inancını sadece dini geleneklere bağlamak yerine bilimsel araştırmalara dayanarak reenkarnasyona inanmasını sağlayacak kadar da kuvvetlidir.» 
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2. BÖLÜM 


Dr. GUIRDHAM VE REENKARNASYON ETÜDLERİ 


€... İnsan, kendi psişik tamamlayıcısının tümüyle birlikte dünyaya gelir. Bu, gene doğmak (reenkarnasyon) doktrininin gerekli bir yönüdür. Ölümden sonra «psyche» herhangi bir kozmik uyku haline girmez. Artık o, gene doğmak sürecine katılmıştır.» 


Bu sözlerin sahibi Dr. Arthur Guirdham İngiltere” nin tanınmış ruh doktorlarından (psychiatrist) olup 
1968 yılında emekli olduktan sonra yazdığı kitaplarla 
da bu kez yazar olarak ün yapmıştır. Son yapıtları olan «The Cathars and Reincarnation» («Katharlar ve Reenkarnasyon») ile «We Are One Another»in («Biz Birbirimiziz») simdiye kadar gene doğmak gerçeği üzerine yazılmış kitaplar arasında geçerliliği en iyi şekilde belgelenmiş örnekler olduğu ileri sürülmektedir. İşin en ilginç yanı bu kitapların içerdiği olayın merkezinde Dr. 
Guirdham'ın kendisinin bulunması ve tüm gözlemlerin birinci elden yürütülmüş olmasıdır. 


a — Katharlar ve Çağdaş Reenkarnasyonları. 


Arthur Guirdham ergenlik çağından sonraki tüm yaşamı boyunca, Katharlar (Cathars) ya da «arınmış kişiler» diye bilinen mezhebe karşı yoğun bir ilgi duymuştur. Katolik Kilisesi bu tür doktrinlere daima karşı çıkmıştı. Nitekim, 1174 yılında St. Bernard, Toulouse kentindeki Katharlar'ın aleyhinde konuşunca kaynaşmalar başladı. Katharlar'a karşı biriken hoşnutsuzluklar 1209 yılında patlak verdi. Böziers'de yirmibin kişi katledildi. 1243'de ise artık sonun başlangıcı gelip çatmıştı. Montségur’da kuşatılan Katharlar, ancak on ay kadar dayanabildiler. Teslim olduklarında, inançlarını terketmeyi reddeden ikiyüz kişi büyük bir odun yığınının üzerinde diri diri yakıldılar. 


Dr. Guirdham, Katharlar ve Montségur yöresine karşı duyduğu aşırı ilginin, mezhebin ortadan kaldırılması sırasında Roger de Grisolles adında bir Kathar «rahibi» olarak yaşamış olmasına bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Kendisi bu sonuca ilginç bir şekilde ulaşmıştır. «The Cathars and Reincarnation», Guirdham'ın nasıl her yerde Katharlar ile ilgili bilgilere rastladığını anlatarak başlar. Bu tür rastlantılar giderek başka kişileri de içine alır ve doktorun gözlemleri öyle bir düzeye ulaşır ki Montsegur”da geçen olayları yaşamış bir grup Kathar'ın yirminci yüzyıl İngiltere'sinde gene doğmuş olmaları artık Dr. Guirdham için inkâr edilemez bir gerçek haline gelir. 


b — Eski Bedenlerin İzlerinin Yeni Bedenlerde Görülmeleri. 


Reenkarnasyon üzerine derlenmiş birçok vak'ada görülen bedensel işaretlere bu örnekte de rastlamaktayız. Dr. Guirdham, gene doğmuş olan Katharlar"dan bazılarının Montsegur”da yakılırken çektikleri acıları bu yaşam sırasında tekrar duyduklarını ve bedenlerinde birtakım yanık izleri bulunduğunu belirtmektedir. Olayın önemli kişilerden Bayan Mills kalçasındaki bir ağ- 


ridan şikayet ederek Dr. Guirdham'a geldiğinde kendisini muayene eden Doktor, kadının sırtındaki boydan boya uzanan sertleşmiş yanık izleri olduğunu görmüştü. Bayan Mills'in iddiasına göre bu izlerin bulunduğu yerler, yakılmaya götürülürken sırtının yanan bir meşale darbesine maruz kalan kısımları idi. 


с — Önceki Yaşamların Bilgileri ve Onları Hatirlayanların Yapıları. 


Dr. Guirdham «We Are One Another» adlı kitabının birinci bölümünde belirttiğine göre, gene doğmak olaylarının çoğunda karşılaştığı kişiler, ortalamanın üzerinde bir enerjiye sahip olan, sağlıklı, faal insanlardır. Sanıldığı gibi «marazi duyarlılıkta» kişiler değildirler. Önceki varoluşların bilgisi günlük yaşantımız için hiç de gerekli değildir. Bunun için sınırlı ve sıradan bir şuur hali bol bol yetecektir. Bu tür bilgilerin uyarıları, sadece, oldukça sağlıklı olan, fazladan enerjiye sahip kişilere gelecektir. 


Dr. Guirdham, ortaya koyduğu ilginç gözlemlerini sanki şu kanıya dayandirmaktadir: Montségur Katharlar'ından bir bölümünün aynı yörede topluca gene doğmaları belirli bir amaca yöneliktir. Bu amaç da, büyük bir olasılıkla, gene doğmak (reenkamasyon) gerçeğini kanıtlamaktır. 


d — Dr. Guirdham'ın Reenkarnasyonla İlgili Kitapları. 


Dr. Arthur Guirdham reenkarnasyon (yeniden bedenlenme) sorusunu incelediği bir çok eser ve tibbi makale yayımlamıştır. İngiltere'de kırk yıldan fazla, ruh hekimliğini, bugün geçerli kurallara sıkı sıkıya uygun bir 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biçimde uyguladıktan sonra, bugün, uzun deney hayatı ve araştırmalarının bilançosunu yapmak için emekliliZinden faydalanıyor. İngiltere'de, içinde kendisini «yeniden dünyaya gelme» olayını kabule zorlayan ruh ve madde ikilisi ile ilgili çeşitli düşünce ve deneylerle temasını anlattığı bir otobiyografi yayımlamıştır. Eseri, ispanyolca, Almanca ve İtalyanca'ya çevrilmiştir. 


Fransa'da yayımlanan ilk eseri «Katharlar ve reenkarnasyon» - Payot - Paris yayınları «Aux confins de la Science» serisi - Tıp uygulamasında yeni bir alan açmıştır. «Hastalıkların Kozmik Etkenleri» adlı üçüncü eseri - 
1974 başlarında Fayard - Paris yayınlarında çıkmıştır. 
Kitabın adı ilgi çekicidir; zira Dr. Guirdham için, emperyalizm insana dolap beygirlerine bağlanan gözlüklerden takmakta, insanı kısa vadeli hedeflere yöneltmekte, oysaki üstün, dolayısıyla ölümsüz cevherleriyle insan, fizik ölümle ancak bir halden diğerine geçmektedir. 


e — Reenkarnasyon Üzerine Dr. Guirdham'la Röportaj. 

Claudine Brelet: — Yeniden dünyaya gelerek yeni bir beden sahibi olma fikrini kişisel olarak mı, yoksa hekim olarak mı ortaya koyuyorsunuz? 

Dr. Arthur Guirdham: — Ben hekimim. Bu konuyu, yazılarımda da klinik olarak ele almam kaçınılmaz. 
Ancak bütün Kitaplarım ve makalelerim kişisel deneylerimin sonucudur. Bu konuda diğer müellif ya da arastırıcıların yazdıklarını dikkate almıyorum. Kitabım en büyük bölümüyle, aym tarihsel çağın çok net «doğum öncesi hatırlaması» özelliğini tasıyan altı vakadan çıkarılmıştır. Bir önceki hayatta oturulmuş yer veya bölgelerin süjelerde meydana getirdiği yoğun heyecan benim için, yeterli bir delil teşkil etmemiştir. Böyle vak'alarda kişi, yüzyıllar sonra yeniden geldiği tamdık yerleri ancak yeniden «hissetmektedir». Bu «deja vü» olayı beni ilgilendirmez. Bu iarz ifadelerin tamamen gözden uzak tutulması gerektiğini söylemiyorum. Ancak, önemlerinin ikinci derecede sayılması gerektiği üzerinde duruyorum. 


CI, B.: — Size göre yeniden dünyaya gelme olayı nasıl ortaya çıkar ve sonuçta batılı insanın şuurunda nasıl yer alabilir? 


Dr. G. : — En yaygın mekanizma sık sık tekrarlanan rüyalardır. Fakat tek başına alınan hiç bir kâbus, muhtevası ya da anlamı ne olursa olsun, bir delil sayılmaz. Sık tekrarlanan rüyanın, süjenin hayatında erken yaşta ortaya çıktığı vak'alar en geçerliler sayılabilir. Müşahade edebildiğim en önemli «önceki hayatın» hatırlanması olayı 45 
yaşında bir süjede ortaya çıkmıştır. Bu kimse bütün hayatı boyunca iki tür kdbusla karşılaşmıştır. Birincisinde, kendini dehset içinde, bir satonun dik yamacından, sığınmak üzere, ormanlık bir vadiye kaçar görmekte idi. İkinci kâbusunda odun yığınları üzerinde yakalmak üzere rahipler kendini götürmekte idiler. Yol boyunca, rakiplerden biri ona yanan bir mes’ale ile vurmakta idi. Bu kadın hâlâ ensesinde eski bir yanık yarasından başka tanım yapılamayacak bir iz tasımaktadır. 


Sonradan, rüyasının 16 Mart 1244'de Montsegur”de bir odun yığım üzerinde bir Kathar olarak yakıldığı tespit edildi. 

Cl. B.: — Bu çeşit vizyonlar uyanıkken de gerçekleşebilir mi? 


Dr. G. : — Gündüz boyunca ard arda tezahür eden vizyonlar sık tekrarlanan rüya ile ilişkilidir. Yakın çevre ile hiç bir iliskisi olmaksızın, açık bir gökyüzünün teskil ettiği bir ekranda imis gibi gözükür. Bahsettiğim vak'ada bu vizyonlarin tahkiki kabildir. Böylece (Miss Mills diye adlandıracağım) bu kadının gördüğü vizyonlar ormanda buluşan gruplarla ilgili idi. 


Bu şahasların çoğunun koyu mavi giysileri ve belli bir amblem taşıyan bir çesit kemer veya korseleri vardı. Bu toplantılar sırasında sonradan kisiliğini tespit edebildiğim yuvarlak yüzlü bir adam belli başlı bir rol oynuyordu. Hiç kuşkusuz, XIII. yüzyıl boyunca Languedoc da çok aktif bir rol oynayan bilgin ve rafizi (*) Guilhabert de Castres söz konusuydu. 


Cl. B.: — Bu tür hafızayı ortaya çıkaran başka oluşumlar da var mıdır? 


Dr. G.: — Evet, örneğin süjelerimin «iç ses» dedikleri. Fakat bunu Kesinlikle tanımlamak onlarca da zordur. Miss Mills bana, gevezelik eden bir şahsın sesinden daha zayıf, fakat bir iç sezisinden daha kuvvetli bir şeyin bahis konusu olduğunu açıklamıştır. Rüyada olduğu gibi, gündüz vizyonlarına da, durmadan süjenin ruhunda tekrarlanan kelime veya cümleler, başka bir irtibat çeşidi olarak refakat etmektedirler. Fakat bu iki tip irtibatta, irtibatın oluşma şeklinden çok aktarılan materyel önemlidir. 


Rastladığım vak'alarda, aktarılan kelimeler, bu kelimeleri duyanlar için tamamen anlamsızdı. Öncelikle orta çağda kullanılan yabancı adlar söz konusu idi. Baslangıçta benim için bunların yer mi, insan adları mı olduklarım saptamak gordu. Daha sonraları Kathar'ların ibadetlerinde kullandıkları bazı dua bölümcükleri de ol- 


(©) Katolik Kilisesinin dogmalarını kabul etmeyen (heretic). 
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du. Bu isimlerin ve dua bölümcüklerinin hiç biri tarih kitaplarında yoktur. Onların izleri ancak Engizisyon arsivleri araştırılarak bulunabilir. 


CI. B.: — Okurlarımızı aydınlatmak için bize hastanız Miss Millsin hikâyesini anlatabilirmisiniz? 


Dr. G.: — Miss Mills olayı özel bir incelemeyi gerektirir. Zira, önceki hayat hafızası onda çok çeşitli intibalar sonucu ortaya çıkmıştır. Gördüğü kâbuslar 5 ya şında iken başlamıştı. 40 yaşına doğru XIII. yüzyılda ki Kathar, şuurunun sınırlarını daha siddetle zorlama- ya başladı. Birçok defalar Languedoc kökenli adlar «zihnine doğdu». Sonra, ona sabır tavsiye eden ve zamanin tabiatı üzerine felsefi düşünceler öneren bir ses duymaya başladı. Bir sabah uyandığında başucunda duran küçük defterin, kendi el yazısıyla aym nasihat ve düşüncelerle doldurulmuş olduğunu dehşetle gördü. 
Önce anlaşılmaz bir takım isimler sıralayan bedensiz bir varlıkla irtibat halindeydi. Örneğin, «İsarn de Montserverə «Queille» bz satırlar arasında yer alıyordu. Sahsen bu ikinci ismin bir şahsa mı, ya da bir yere mi ilişkili olduğunu bulmam olanaksızdı. Nihayet arastirmalarım sonucunda İsarn de Montserver'in, 1235 yılında Çuille'de öldürüldüğünü saptadım. Bu ilk işaret beni Kathar'lar tarihi ile ilişkilerimde çok önemli bir rolü alan Montserver ailesine çekiyordu. Kendi kişiliğini Miss Mills"e bildiren bu bedensiz varlık, bana söylediği bir çok delille kendisinin 1241 yılları civarında diri diri yakılan örnek Kathar, yani rahibe, Braida de Montserver olduğunu ispatladı. 


CI. B.: — O zaman, şüpheciliğiniz biraz ortadan kalkmıştır! 
e 

Dr. G.: — Tabii! 730 milhk bir uçurumun ayırdığı 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kişilikleri saptayabilmek kolay iş değil. Fakat bu hikdye, Braida'nın, Miss Mills önünde, her ikisinin de ХІІІ. 
yüzyılda uyguladıkları ortaçağ tekniklerinin detaylarını vermek üzere materyalize olmasıyla daha da sasırtıcı bir durum kazandı. Gercekten Kathar'lar ilk hristiyanlara yapılan tavsiyeleri tatbik ediyorlar. Tanrı kelâmint yaymakla kalmıyor, hastaları da iyilestiriyorlardı. 
Bir müddet önce, «bedensiz rehberler» denilen proble- mi büyük bir süpheyle karşılıyordum. Fakat, bedensiz varlıklar size tam bir başarıyla uygulayobileceğiniz tıbbi bir tedaviye yararlı doğru öğütleri gerçekten verirlerse bütün şüpheler ortadan kalkıyor. 


CI. B.: — Siz bir Psikiyatr hekim iken, bütün bu olayların gerçekliğini inceleyebilmek için herhalde tarihçiliğe döndünüz? 


Dr. G.: — Benim bildiğime göre, insanların şahitliğiyle geçerli sayılabilecek iyi bir psikiyatristin incelediği buna benzer hiç bir vak'a yekünu mevcut değildir. 
Bu altı vak'a gerçekten kendi türünde tekdir. Zira bu şehadetlerin gerçekliklerini ancak amatör tarihçilik ederek saptayabildim. Bu altı vak'adan dördünün ХІІІ. 
yüayıldaki ölüm tarihini verebilirim. Keza, aralarından üçünün, 1244 Martında Montségur’de bir consolamentum’a, ( Kathar'ların son ayinine,) katıldıklarını ispatlayabilirim. Bu vak'alardan besincisinin, Kathar lar zamamnda sevdiğim genç kızın adını değil, sadece lâkabını biliyorum. Altıncı vak'aya gelince o genç kızın sevdiği, Montsegur”de 1244'de ölen kişinin adını da verebilirim. 
Bundan başka kendi adımı, doğduğum şehrin adımı, XIII. yüzyldaki, önceki hayatımda yaşadığım kaderimi de biliyorum. 


Cl. B.: — Bütün bunları bir parça korkunç bulmuyor musunuz? 
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Dr. G.: — Ви olayı istemiye istemiye böyle anlatıyorum. İspatlamak zahmetine değen hiç bir seyi ispatlamamayı her zaman prensip edindim. Bütün bu bilgilerin bana belli bir gaye için verildiği, bana apaçık göründüğünden bu prensibi bozuyorum. Bütün bunlar açıkça gösteriyor ki, tamamen maddi, somut delillerle materyalizmin iddialarını çürütmem zorunludur. Bu Yargım sadece mantıki bir sonuç değildir. Miss Mills'in bedensiz rehberi, hayatım boyunca Katharizm'le ilişkilerimi bir kitapta toplamama müsaade etti. Yeniden dünyaya gelme hadisesi üstünde tabi başka görüş açıları da mevcut ise de ben, tarih arastırmaları yapmak, benden daha üstün algılama yetenekleri olan şahısların sâdık bir yazıcısı olmak görevini yüklenmek zorunda kaldım. Bunu da kaderimin bir bölümü olarak nitelendiriyorum. Kuşkusuz, daha şairane ifadelerde bulunmak isterdim. Fakat Braida de Montserver, Miss Mills aracılığı ile, bu konuya girmek için şairane yazılardan kaçınmamı bana ciddi olarak bildirmistir. 


CI. В. — Braida de Montserver, Miss Mills’e o devirde bir arada yaşamış bir grup insanın yeniden bedenlenme olayından bahsetti mi? 


Dr. G.: — Evet. Grup halinde reenkarnasyonun bir vaka olduğunun şimdiden ısrarla belirtilmesinin, devrimizin bizi yasamaga zorladığı sartlar yüzünden gerekli olduğunu söylemiştir. Tamamen geçerli olduğuna hükmettiğim bu altı vak"adan dördü canlı canlı yakılmışlardır. İşkence edilen ikisinden biri hapiste ölmüş, diğeri de Engizisyon tarafından muhakeme edildiyse de akibeti bizce meçhul kalmıştır. Bütün bunlar tartışılamaz. 
Zira bu grupta ortaya çıkan «önceki hayat hafızasın kesinlikle belli olaylar arasında ortaya çıkmıştır. Örneğin, 
28 Mayıs 1242'de Avigonet'de engizisyoncularin kıyımı- 
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nın, Montsegur'de 14 Mart 1244 de yapılan son йуїтїт (Conselamentum) amları gibi. İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde, yalnızca XIII. yüzyılda Languedoc”da değil, benzer bir sürü vak'aları birlikte yaşayan kişilerin, her birinin kendilerine göre anılarını hatırlamaları çok acaip görünebilir. Bununla birlikte bütün bunlar tartışılamaz bir gerçektir. 


CI. B.: Bu önceki hayat hafızası hangi uyarımla ortaya çıkmaktadır? 


Dr. G.: — Rastladığım vak'alarda çok önemli klinik bir eleman göze çarpmaktadır. Süjelerin üçünde bu hafıza, ağır hastalıklar sırasında ortaya çıkmıştır. Miss Mills beş yaşındayken difteriye tutulduğu zaman riiyalar yoluyla başlamıştır. Bu kâbuslar onu o kadar tesir altında bırakmıştır ki, sonradan, gece lâmbası almadan uyuyamıyordu. 


Başka bir küçük kız, kızıl hastalığının nekahatinde ilkel resimler yapmağa başlamış, bu resimlere, 1242'de, Avigonet'deki kıyımı büyük bir kesinlikle hatırladığım hiç kuşkusuz ispatlayan kelimeler ilâve etmiştir. Fransa ile hiç bir kan bağlantısı olmayan bir İngiliz kızının, 
1930 yıllarında, ancak Paris'te Ulusal Kütüphanedeki låtince Engizisyon arşivlerinde rastlanabilen az tanınmış isimleri hatırlaması, bu alanda rastladığım en şaşırtıcı olaydır. . 


Başka bir süje de — «Kathar'lar ve reenkarnasyon» 
isimli kitabımın kahramanı Mrs. Smith — bu amları 11 
yaşında geçirdiği ve hayatından ümit kesilen ağır bir hastalık sırasında ortaya çıkmıştır. Baska bir kişide anılar bir kanserin son döneminde canlanmıştır. Baska birinde de anjin dö puatrin krizleri sırasında. 


Ağır hastalıklar esnasında, insan psişizması, kişili- 


gin egemenliğinden kurtulmaktadır. Bunun içindir ki, ferdin duyular ötesi yetenekleri, bu arada önceki hayat hatırlamaları daha belirli hal almaktadır. 


CI. B.: — Bu hâtıralar genellikle ne ile başlamaktadır? 
Dr. G.: — Genellikle dinsel iskence anıları ile. Bu 


hatırlama yeteneğinin canlanabilmesi için batı insammn, geçmisin şiddetli olaylarından korunmasına. ihtiyacı olduğu düşünülebilir. Batıda, çağımızda, çok az sayıda fakat gittikçe yaygınlaşmakta olan psişik bir şuura sahip insanlar mevcuttur. Gittikçe genişlemekte olan bu suur, İsâ'nın ölümünden iki yüz yıl sonra meydana gelen, teolojik ve otoriter olmayan bir dinle rezonans halindedir. Bu, süphesiz, orta çağda Katharizm'in ilkel hıristiyanlığın yeniden canlanmasını sağladığı içindir ki, bir çok çağdaşlarımız sahip oldukları üstün bir hatırlama yeteneği ile, şöyle veya böyle Katharizm'e bağlılık duymaktadırlar. 


CI. B.: — Şu veya bu vak'anın bir «önceki hayat hatırlaması» olduğuna hangi ölçülerle karar veriyorsunuz? 


Dr. G.: — İlk olarak delil bana tarihsel bakımdan verilmelidir. İkinci olarak, bu bilgilerin bana tam dürüst ve hiç bir zihni bozukluğu olmayan kişilerden gelmesi lâzımdır. Bahsettiğim bütün kişiler arasında bir tanesi bu son durumda idi. Bu süje hiç bir psikozdan muzdarip değildi; jakat klinik olarak bir anksiyete ha linde bulunduğu tanımlanabilirdi. Bana muayeneye geldiği zaman, «toplumsal» sebepler yüzünden müracaat etmişti. Kâbusları sırasındaki bağırmalarından komşularının rahatsız olmasını istemiyordu. 


Bir rasyonalist (her şeyi akli olarak çözmeye çalışan kişi), bu kişilerin, sesler duyduklarından ötürü çok dengeli bir zihni durumda olmadıklarını iddia edebilir. 
Fakat «normallik» nerededir? Ses duyma - klerodiyans ile halüsinasyon arasında çok net bir sınır vardır. Bu son durumda zihni bozukluğun baska belirtileri de mevcuttur ve uzun süredir ruh hastalığına karşı eğilimli bir sahıs karsısındayız demektir. 


Burada belirtmek yerinde olur ki, bu grubun süjeleri çok mesgul insanlardır. Çevreleri ile iyi ilişkileri vardır, makül ve herkesin saygısını kazanmışlardır. 


Her ne kadar «içe dönük» karakteri, kültür ve spiritüalist tecrübelerin en üstün görüşümleri ile bir tutmak gibi eğilimimiz varsa da, bu kişiler daha çok «dışa dönük» karakter tipine uymakta idiler. 


Üzerinde önemle durduğum üçüncü bir kiyas unsuru daha vardır: Süje, önceki hayat hatırlamasından daha başka belirtiler de göstermelidir. Sebebi su ki, önceki hayatlarım hatırlayıp da diğer psişik yeteneklere sahip olamıyan hiç bir kişiye rastlamadım. Bu yelenekler telepati, klervoyans (duru görü), ses duyma (klero. 
diyans) gibi seylerdir. Böyle yeteneklerin varlığı, önceki hayat hatırlaması tecrübesinin geçerliliği için tamamlayıcı niteliklerdir. 


Nihayet dördüncü olarak, önceki heyat hatırlaması sayılabilecek diğer bütün olayları ayıklamak zorunluğu vardır. Telepatik olanaklar dikkatle incelenmelidir. Örneğin bir hipnotizdr eski Roma tarihinde çok bilgili ise, süjenin bu hipnotizör tarafından tahrik edilen telkin alma yeteneği ile ve telepati yolu ile hipnotizörün bilgisi. 
ni alması ve kendisinin vaktiyle eski Roma'da yaşadığını sanması kabildir. 


Şu hususu önemle belirtmeliyim ki, hiç bir saman 


hipnozdan faydalanmadim. Bana verilmiş olan bilgiyi elde etmek için hiç bir ilâç ve özel yönteme baş vurmadım. 


Bu bilgiyi sadece pasif bir davranıs içinde ve bana yöneltilmis olduğu için aldım. 


Bu grup kisilerinin önceki hayat hatırlamaları, ne telepati ile, ne ferdi bir psişik yetenekle, ne de süjelerin topunun çeşitli yeteneklerinin bir kombinezonu ile açıklanabilir. 


CI. B.: — Özet olarak, bu önceki hayat hatırlaması olayını nasıl izah ediyorsunuz? 


Dr. G.: — Çoğu Kez bana önceki hayat hatırlamalarının medyomluk nitelikleri ile açıklanabileceklerini söylediler. Bu fikirde dikkate alınmayan sey, önceki hayat hatırlamasının psişik bir «hal» olmadığıdır. Bu, бтceki hayatların delilini vermek için çeşitli mekanizmalardan faydalanabilen bir oluşumdur. Bana göre, Miss Mills aracılığı ile ortaya çıkan vaka dramatik bir şekilde, XIII. yüzyıl ile XX. yüzyıl arasında ilişki yolları- nin birden fazla olusunu kamtlaması yüzünden önemlidir. 


Claudine Brelet : — Öyleyse bize Aristo ve Newton’- un öğrettiği gibi bir zaman yok! 


3. BÖLÜM 


REENKARNASYON TEORİSİ RAPORU 


Bu raporun amacı, şimdiye kadar pek araştırılmamış yollarda daha derin bir Reenkarnasyon incelemesine girişmek üzere hareket noktası olarak yardım edecek olan bazı kavramları kısaca tarif etmektir. Esas amaç sürüp giden hayatlar teorisini bilimin kesin olarak edindiklerine bağlamak olacaktır. 


a — Psikolojik ve Parapsikolojik Esaslar. 


1) Kişisel ruh (psyché) —üstün ben— tam olarak «bedene bağlanmaz» ya da «tezahür» etmez. Şahsiyet, Ruh'un ancak bir kısmıdır ve Ruh, bununla kendini kısmen ifade eder. 


2) "Tezahür kısmi «şahsiyete» oranla Ruh'un «bedene bağlı» olmayan kısmı, noksansız bir hafıza yeri olarak geleceği bilme, aydınlatma, sezgi ve ihtiyat rolü oynar. Spiritüel varlık ve faaliyet plânlarıyla temas kurarak koruyan ve ilham veren bir «rehber» rolünü de yerine getirir. 


Şu halde parapsikolojinin «şuuraltın dediğimiz şeyin tezahürleri hakkında bize söylediklerini dikkatle incelemek «suuriistii» terimini kullanmamıza izin vermek 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gerekir. (Şuurüstü, ilham, dehâ, uykudaki yaratıcı faaliyeti sağlar.) 


b — Ruh'un Kökeni 


С. С. Jung'un psikanalizle ilgili araştırmaları şuuraltının, zihinsel ve uygarsal gelişmenin en eski ve en 11- kel seviyelerine karşıt olan arşetipik psişik unsurları ihtiva ettiğini göstermiştir. 


Dünya'nın yapısında bulunan tortul tabakaları jeologların keşfetmesi gibi Jungda Ruh'daki tabakaları (psişedeki tortul tabakaları) keşfetti. 


Psikanalizle ilgili araştırmalara dikkat etmeliyiz, zira Reenkarnasyon tetkiklerinde son derece önemli malzemeler sağlamaktadır. 


с — Reenkarnasyonun Fonksiyonu 


3) Reenkarnasyon doğal bir kanun olduğundan belirgin “bir fonksiyonu olmalıdır. Bu fonksiyon, biyolojik alanda büyük göçler ile ırk melezleşmesindeki ve kalıtım unsurlarının mümkün olan bütün kombinezon sayısını çoğaltan genetik mekanizmasındaki gibi, psişik alanda değişiklik veren durumundadır. 


4) Reenkarnasyon, ruhun tümünde, giderek zenginleşen tecrübeleri gerçekleştirmek için, çeşitli ortamlarda, objektif hâle gelip maddeleşen ardarda kısmi şahsiyetlerin yayımıyla vasıflanmıştır. 


Bu temel süreç iptidai hayat şekillerinde tezahür eder. 


Bu hayat şekillerinde bir protozoer sürekli olarak, besinleri yakalayan ve sonra onları hücresel kütlede sindiren yalancı ayaklar çıkarır. 
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Aynı şekilde, her ölüm olayından sonra, «şahsiyet», tüm psişesiyle, karakter, zekâ ve ahlâkla ilgili tecrübe ve kazançlarını, eski kazançlarıyla birleştirip, yeniden özümler. 


а — Eski Hayatların Hatıraları 


5) Eski hayatların hatıraları pek nadirdir. Başka bir hayattan, genç yaşta iken ani ve şiddetli bir ölümle ayrılınca genellikle hatırlama olmaktadır. 


Geçmiş hayat hatıralarının nâdir oluşu, tüm psişe- de, en yeni «şahsiyetin» kazançlarını özümleyen ergime- nin sonucu olamaz mı? 


Hâtıraların istisnai olarak aniden çıkıp gelmeleri, önceki hayatın bitiminden hemen sonra tekrar doğma sebebiyle, yeni hayatta devam eden «şahsiyetin» noksan bir ergime ve özümlemesinden ileri gelemez mi? 


e — Organizatör Faaliyeti Nedeniyle, Psişe, Doğacak «Şahsiyetin» Bedenini Kurar ve Yeni Kişiliğinin Gizli Güçlerini Eski Kazançlarda Bulur. 


6) Özel bir dikkat embriyon gelişmesiyle uyum yapmak zorundadır. Bu gelişme safhalarıyla uyanan geçmişe ait deliller (belirtiler) biyolojik tekâmülün klâsik delilleri ve ruhun organizatör faaliyetinde morfoorganik aşamaların belleksel dayanıklılığının işaretleridir. Bu işaretler hayat'ın temel şekilleri arasında ruhun tekâmülü lehine şahitlik ediyorlar. Jung'un psikanalizi ise şuuraltının derin bölgelerinde yatan en eski mitler yoluyla en uzak kökenlere doğru tırmanışa izin vermektedir. 


7) Özellikle taslak halindeki embriyon evreleriyle . 
ilgili araştırma ve sonuçları izlememiz gereklidir. Yürürlükte olan resmi tez, «organizatör» ismi verilen belli hücre toplulukları vasıtasıyla, embriyon gelişiminin ida-Tesini sinir sisteminin yaptığı şeklindedir. Bununla beraber, prekos bir düzeyde, embriyoner dokuda sinirsel ve organize edici hiçbir eğilim meydana çıkarılmamıştır. 


8) Sinir sistemi, genellikle, son derece mütekâmil bir ordinatörle kıyaslanır. Bu ordinatörün yapısı bir elektronik mühendisi ve bir operatör faaliyeti ister. Sinir sistemi, embriyon ve embriyon-sonrası gelişme boyunca, ancak Ruh'un kurucu ve icra edici iki etkisi altında kendini teşkil edip, çalışabilir. Ruhsal durum, ilk hayat faaliyetinden beri, en küçük bir sinir sistemi taslağının belirmesinden evvel, tek iptidai zoolojik şekillerde zaten kendini belli etmektedir. 


9) Bu, dikkatli tetkik bilimsel bir Reenkarnasyon Teorisi kurmak ve gidiş yolunu belirlemek bakımından, birinci derecede öneme haizdir. 


Bu gidiş yolu, bu süreçler, gerçekten, ruhun beden içine basitçe girişi gibi gözönüne alınmamalıdır; aksine yeni bir organizmanın Ruh tarafından işlenmesi ve uzaktan yöneltilmesi olarak kabul edilmelidir. Bu огganizma ruhun sınırlı etki alanıyla «rezonans» haline girmiştir. Belleksel ve yeteneksel sınır, reenkarnasyonu yerine getirici ve yeni bir şahsiyet, yeni bir kimlik teşkil eden süreçlere bağlıdır. 


f — Biyolojik ve Tarihsel Değişim (Mutasyon) 


10) Reenkarnasyon, bireysel görünümünden ayrı olarak, kollektif bir karakter gösterip, bütün kütle ve nesilleri ilgilendirebilir. 


didi miki ттл 


Tabiat ve Tarihteki «sıçramalar» orada derin kökenlerini bulabilir. 


Tekâmülün çeşitli görünümü şu açılardan incelenebilir. 

a) Eski Biyolojik Tekâmül: Organ yaratıcı büyük mutasyon, 


b) Maymunsal, İnsan Öncesi ve İnsani-Tarih Öncesi Tekâmül: Toplumların teşekkülü, mit ve «ahlâkın» hazırlanması, 


c) Toplumsal - Tarihsel ve Kültürel Tekâmül : 

Siyasi ekonomik ve toplumsal yeni şekillerin «bulunuşu», yeni eğilimler yahut san'at, ahlâk, din ve toplumla ilgili alanlarda bütün bir nesilde genelleşen tezahürlerdir. 


g — Sonuç 


11) Hayat tekâmülünün temel tabiat konusu olan Reenkarnasyon, bireysel psikoloji görünümlerindeki gibi, insan tarihinin çeşitli evrelerinde, tüm tabiatın görünen tezahüratında keşfedilmelidir. 


12) Reenkarnasyon, bütün biyolojik ve insani bilimleri toparlayan ve evrensel tekâmülün çeşitli görünümlerini aydınlatan bilimsel felsefi bir sentezin yönetici mihveri olmalıdır. 


Nisan 1971 Buenos Aires, Uluslararası Reenkarnasyon İnceleme 
3. Kongresine sunulan Rapordur. Raporu hazırlayan André Dumas; Revue Spirite dergisi başyazarı, Fransız Spirit birliği üyesi ve Uluslararası Spiritoloji araştırmanıdır. | 
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4. BÖLÜM 


BİR REENKARNASYON OLAVI VE ÖLÜM 
SONRASI YASAM ORTAMI 


Reenkarnasyon konusunu iyice anlayabilmek için varlığın her bir yaşamı arasındaki zamanı, nerede ve nasıl geçirdiği sorununu da iyice incelemek gerekir. 
Çünki görüldüğü kadarıyle yaşam, ölüm ötesi varlıklar aleminden kaynaklanmaktadır. Ve doğmak ve genedoğmak çemberleri bu Fizik ve Fiziküstü suptil maddi ortamlar arasında oluşmaktadır. 


Bu konular artık, çoğu spekülatif mistik yorumların bulanık alanlarından bilimsel incelenim alanlarına aktarıldıkça daha bir doyurucu bilgi ve gözlem olanağına sahip olunarak beşeriyetin güncel yaşamının teorik ve pratik uygulamalarını yapıcı yönde etkilemektedir. 


Reenkarne olan varlığın doğmadan önce içinde bulundugu suptil ortamın yüksek vibrasyonel maddi tezahüratları ve yapılarının çok kaba ve bize uzanık saçak kısımlarının mahiyeti artık bilim dünyası tarafından tespit edilmiştir. Bu araştırmaların daha iləriki aşamalarında bilim adamları bu suptil yaşam aleminin varlıklarına ve yapısına daha bir nüfuz etmeye çalışacaklardır. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. 
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а — U’Sobhana ve Genedoğmak Olayı. 


Kişiler bazen bir önceki yaşamlarının yanı sıra iki yaşam arasında geçirdikleri bir ara hali de hatırlamaktadırlar. 


Bu tür vakalardan biri de Burmalı bir Budist rahip olan Saygıdeğer U'Sobhana'ya aittir. U'Sobhana 5 Kasım 1921'de doğmuş, 1964'de de Tayland'ın Myingyam Hastanesi'nde ölmüştür. Daha çocukluk yaşlarından itibaren bir önceki yaşamını hatırlıyordu. Maung Po Thit adında bir haritacı olarak yasamis ve Ma Shwethin ile evlenmişti. Oğulları Maung Po Min ile birlikte Yukarı 
Burma'nın Thanaunedaing köyünde oturuyorlardı. 36 
yaşında ciddi bir ateşli hastalığa yakalanmış ve Myingyam Hastanesi'ne gönderilmişti. Kağnı ile taşınarak şiddetli bir muson yağmuru fırtınası sırasında hastaneye vardığını hatırlıyordu. Hastaneye girdikten sonrasını ise hiç bilmiyordu, taa ki kendini yalnız başına aç, susuz ve perişan bir halde Cangılın (tropik ormanın) ortasında bulana kadar. Büyük bir ıstırap içindeydi ve ölmüş bulunduğunu farketmemişti. 


İki ya da üç saat kadar sonra beyaz bir bıyığı ve sakalı olan, beyaz giysiler içinde ve elinde asası ile oldukça ihtiyar bir adam ortaya çıkar. Bu «Үорі»уі görür görmez bütün ıstırabı kaybolur. İhtiyar adam ona adı ile seslenip kendisini izlemesini söyler. Bir saatlik bir yürüyüşten sonra köyünün yakınındaki bir yere geldiklerini anlar. Köye girip kendi evine yaklaşırlar. İhtiyar adam ona dışarda, çitin yanında beklemesini söyleyerek eve girer. Bedenini terk etmiş olan bir varlık halindeki U'Sobhana beş dakika kadar bekledikten sonra ihtiyar adam tekrar ortaya çıkar ve, «Diğer bir eve gitmek üzere beni izlemelisin,» der. Kendi evinden batı yönüne 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doğru yedi ev kadar uzakta bulunan köy muhtarının evine giderler. Yogi ona tekrar dışarda beklemesini söyler. Beş dakika içinde de muhtarın evinden çıkarak içeriye girmesi için U'Sobhana'ya işaret eder. Kendisine, «Sen burada kalmalısın. Ben döneceğim,» diyen Yogi ortadan kaybolur. Evin içinde insanların bulunduğunu gören U'Sobhana bundan ötesini hatırlamıyordu. 


Bu arada, Maung Fo Thit'in ölü bedeni hastaneden kaldırılarak gömülür. Geleneklere göre yedi gün sonra da rahiplere yemek verilir. O gece, karısı Ma Shwethin’- in rüyasında gördüğü beyazlar içinde ihtiyar bir adam ona, «Kocanı muhtarın evine gönderiyorum» der. 


Sabah erkenden kalkan kadın muhtarın evine giderek muhtarın karısına rüyasını anlatır. Muhtarın karısı da böyle bir rüya görmüş ve bu rüyada kendisine görünen ihtiyar bir adam, Maung Po Thit'i onun ailesine emanet ettiğini söylemiş, sonra Maung Po Thit'i evin içine getirerek ortadan kaybolmuştur. O günü izleyen günlerde hamile kalan muhtarın karısı bu vakanın baş kişisi U'Sobhana'yı dünyaya getirir (yani doğurur). 


U'Sobhana, daha iki yaşındayken yukarıda sözü edilen bütün olayları annesine anlatabiliyordu. Doğum öncesi kendisine yol gösteren adamın, hem annesinin hem de önceki karısının rüyalarında gördükleri ihtiyar adam olduğuna inanmışlardı. U'Sobhana, önceki akrabaları- nın, arkadaşlarının ve mallarının tümünü tanımıştı. Eski borçlarını bile hatırlayabiliyordu. İşin en ilginç yanı, U'Sobhana bu yaşamı sırasında bir kez daha o ihtiyar adamı görebildi. Yaşamının kritik bir anında ortaya çıkan ihtiyar adam, her ne olursa olsun gerçeği söylemesini, yoksa durumun aleyhine döneceğini bildirerek kendisini uyarmıştı. Saygıdeğer U'Sobhana söz verdi ve gerçekten de ihtiyar adamın öğütünü tuttu. Sonunda her- 


şey yoluna girdi. U'Sobhana'nın dediğine göre bu olay bir rüya değil, bir vizyondu. Gece geç vakit olmasına karşın uyumuş değildi ve gördüğü bu vizyon capcanlı ve gerçekti. 


b — Ölüm Ötesi Ortama Giriş ve Orayı Algılayış. 


Ölümden sonra bedeni terk eden varlığa görünerek onu idaresi altına alan ve bazen de onu yeni bir doğuma doğru yönelten kişi ya da kişilerin varlığı düşüncesi bu vak'ada da görüldüğü gibi, sürekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu düşünceyle aynı paralelde değerlendirebileceğimiz ve neredeyse evrensel diyebileceğimiz bir inanç da zaman zaman kişilerin yardımına gelen gözetici varlıklardan söz eder. Spiritüalizm de ölüm ötesi dünyaya geçen kişinin, kendisine bilgi veren ve hattâ durumundan haberdar eden bir varlık tarafından karşılandığını öğretir. Spiritüalistler olsun, Budistler olsun, fiziki bedenlerini terkedenlerin, çoğunlukla, önceleri ölüm deneyiminden geçtiklerinin farkına varmadıkları üzerine hemfikirdirler. Ayrıca, ölüm ötesine geçenlerin bu âlemde, fiziki yaşam sırasında deneyimlediklerini ya da yetiştirilişlerinin ve kültürel çevrelerinin kendilerine aşıladığı inançlara göre beklediklerini (sözgeli- mi bir cennet yaşamı tecrübelerini) sürdürdüklerinden söz etmektedirler. 

Bu tür deneyimlerin objektif gerçekler mi, ya da tamamen sübjektif deneyimler mi olduklarını sormak yersiz olsa gerek. Rüya gördüğümüzde, rüya sırasında bize uyanık olduğumuz zamandaki deneyimlerimiz kadar gerçek gelen deneyimlerden geçmekteyiz. Rüya halindeki gerçeklik ile uyanık haldeki gerçeklik arasında herhangi bir ayırım yapmanın pek bir dayanağı olmayacaktır. Ancak, uyanık haldeki gerçekliği başkaları ile paylaşırken, uyku hali kişinin özel bir deneyimler dünyası olarak belirlenmektedir. 

«Ölümden sonra fiziki bedeni terk eden» antiteler (varlıklar) acaba ne tür bir bedene sahiptirler? Bazıları bunların fiziki bedene benzeyen bir bedene sahip olduklarını söylemektedirler. Prof. C.D. Broad'a göre bu iddiaları kabul etmemiz güç de olsa yine de göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu tür ifadeler geçerli bazı hususları imâ ediyor olmalıdırlar. 


с — Enkarnasyonlar Arası Suptil Yaşam Ortamı. 


Nitekim, bir önceki yaşamları ile şimdiki yaşamla-Tı arasında söz konusu olan dönemde var oluşlarını hatırlayan kişilerden gelen kanıtlar fiziki bedene benzer bir bedenin varlığını göstermektedir. Bu tür doğum öncesi deneyimler ile «beden dısı deneyimler» («ООВЕ») geçirdiklerini ileri süren kişilerce anlatılanlar arasında da ilginç bir benzerlik görülmektedir. Bu OOBE'lere ya «astral projeksiyon», ya da «eterik bedenin projeksiyonların denilmektedir. Budizm'de eterik bedene Маро: mayakaya, yani «zihnen oluşturulmuş beden» denilmektedir. Fiziki bedeninkinden daha değişik bir maddeden oluşan ve yine değişik bir titreşim seviyesinde yer alan bu tür bir beden mevcuttur. 

Çok sayıda kimsenin yaşamları sırasında beden dışı deneyimler geçirdiklerini dikkate alırsak, burada tamamen gerçek deneyimlerin söz konusu edildiğini kabul etmemiz gerekir ki bu deneyimler, öldüğümüzde kendimizi içinde bulmamız mümkün olan ölüm ötesi yaşam üzerine de önemli ölçüde ışık tutmaktadır. Diyebiliriz ki bu husus, W. Y. Evans-Wetz tarafından çevrilen ve fiziki bedenden henüz yeni ayrılmış şuurları eğitmek amacıyla tasarımlanmış olan Tibet Lamaizmi'nin büyük eseri «Tibet'in Ölüler Kitabının (:«The Tibetan Book of the 


Dead») öğretileri ile de uyum içindedir. 


5. BÖLÜM 


REENKARNASYON ÜZERİNE İLGİNÇ SORU VE YANITLAR 


Çağdaş pek çok bilim branşlarınm, içinden çıkılmaz labirentler haline konulmuş konularının hiç bir çözüm bulamayıp bilâkis daha derin kaoslar içerisine soktukları varlığın psişik yapısı ve gelişimi hususları, artık varlığı daha, derinden ve ayrıntılı olarak gözönüne alınmamakta direnilen bilgi уе deneylerle yorumlanmasıyla bir aydınlığa kavuşmaktadır. 


Medeni cesaret ve anlayış, kalıplastırılmış bilgileri daha ileri bir kavrayış ve uygulama sahalarına uyarlayacak yenileştirmeye katılmayı ve bu olguyu sürekli benimsemeyi gerektirir. 


Düne değin bilim dışı ekoller vasıtasıyle anlatılan gene doğmak sorunu, günümüzde artık bilim adamlarının deney ve anatomi masalarına incelenmek üzre alınmaktadır. 


Bu bölümde araştırıcı Herbert В. Greenhouse'ın «The Book of Psychic Knowledge» adlı kitabında reenkarnasyon konusuna ilişkin ilginç soru - yanıtlarını vermekteyiz. Bu konu üzerine genel kavram, düşünce ve bilgilerin bir kısa derlemesi olarak, dikkatle okunmalıdır. 
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а — Reenkarnasyon Araştırmaları ve Bazı Kanıtlar, 


S: — Bugün, reenkarnasyon üzerine, yani insanların fizik bedenler içinde birden fazla yaşam süresince yaşadıkları öğretisi üzerine bilimsel araştırmalar yapılmakta mıdır? 


С: — Evet, derinlemesine araslırılmış olan en önemli vakalar, dünyayı dolaşarak Hindistan, Alaska, Seylan, Brezilya, Lübnan ile diğer ülkelerde bu tür vakaları inceleyen Virginia Üniversitesi'nden Dr. Tan Stevenson'a aittir. 


S: — Gene doğmak hipotezini ne tür kanıtlar desteklemektedir? 
С: — Bazen kişiler özellikle çocuklar, önceki ya- 


şamları hakkında, bu önceki kişilikleri bilen ve halen yasamakta olan başka kişilerce de kanitlanabilen bilgiler verebilirler. Sözkonusu kişi, bir önceki yaşamında kendisinin olan bedende var olduğu bilinegelen yara izleri ya da benzeri fiziki işaretler taşıyor olabilir. Bazı şeylerden zevk alisinin ya da nefret edişinin nedenlerinin önceki kişiliğinden geldiğini saptayabiliriz. Hatırlanan yaşamla sürdürülen yaşam arasında çok uzun bir 20- man geçmisse, kişinin o tarihi devre ve kişilik üzerine bilgisi arastırmalarla kanıtlanabilir. Belirli sartlar altında (Trans halinde ya da rüyada, anestezi etkisinde, vb.) 
kişi, şimdiki yaşamı süresince öğrenme olanağı olmadı. 
ğı bir dili, hattâ bazı vakalarda eski bir dili konusabilir. Dahası, sanki doğuştan edinilmişçesine, çok küçük yaştan itibaren ortaya çıkan olağan dışı bir milzik ye teneğine ya da başka bir yeteneğe sahip olunabilir. 


S: — Shanti Devi'yle ilgili klasikleşmiş gene doğ: mak vakası nasıldır? 
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С: — 1930 утаа, Hindistan'da yaşayan Kumara Shanti Devi adında dört yaşlarında bir kız, evinden yüzelli kilometre uzaklıktaki Muttra kasabasında yaşamış olduğunu ileri sürüyordu. Hiç oraya gitmemiş olmasına karşın, kasabayı ve halkını kusursuz bir biçimde tammlayabiliyor ve kocasının adı da dahil olmak üzere önceki yasamıyla ilgili tüm ayrıntıları anlatabiliyordu. 
Kocası olduğunu iddia ettiği Kedar Nath küçük kızı ziyaret ettiğinde Shanti Devi kendisini derhal tanımış ve sadece Kedar'ın bilebileceği bir açıklamada bulunarak 
ona, bir evvelki yasamı sırasında evin bir odasına 100 
rupi gömdüğünü söylemişti. Sonradan, Muttra'ya götürülen Shanti Devi, kasabada yaşayanları ve kasabaya ait bir çok özelliği teşhis etmisti. 


b — Reenkarnasyonu Kanıtlayan Fizyolojik İzler. 


‚ С: — Yara izleri ile bedendeki diğer fizik işaretlerin gene doğmak ile nasıl bir ilgisi olabilir? 


C: — Dr. Stevenson ve diğer araştırmacılar, inceledikleri birçok vakada sözkonusu Kişinin, nedeni önceki bir yaşamda edinilmiş olan fiziki bedene bağlanabilen ve doğustan var olan fiziki işaretler (birthmarks) taşıdığını görmüşlerdir. Alaska'daki Tlingit Kızılderilileri'nden bir balıkçı ölmeden önce, bedenindeki iki lekenin bir sonraki enkarnasyonunda tekrarlanacağını söylemişti. Ölümünden iki ay sonra gelini, aynı lekeleri taşıyan bir bebek dünyaya getirdi. Sağ böğründe uzun ve derin bir yara iziyle doğan bir oğlan çocuğu, bir önceki yaşamında merakla yaralanarak öldürüldüğünü iddia ediyordu. Bu iddia, çocuğun amcasının, bedeninin aynı bölgesine saplanan bir mızrakla öldürülmüş olduğunu söyleyen akrabalarınca teyit edildi 


S: — Yiyeceklere karşı duyulan ilgi ya da nefret gene doğmak üzerine kanıt olabilir mi? 
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С: — Hindistan'ın en büyük eyaleti Uttar Pradesh'- in Eğitim Müdür Muavinliğini yapan Dr. Jamuna Prasad, kendisinin incelediği ve bir önceki yasamında lor peyniri yerken boğulduğunu hatırlayan bir adamın vakasından söz etmektedir. O yaşamda en sevdiği yiyecek olan lor peynirinden bu yaşamında son derece nefret ediyordu. Bir önceki yaşamında arkadaşları olan Kişiler sözkonusu ölüm şeklini doğrulamışlardır. 


S: — Küçük çocuklarda görülen olağandışı yetenekler reenkarnasyon konusunda nasıl kanıt olabilir? 


C: — Mozart gibi dahiler ilgilendikleri sanat dalını sanki hiç bir öğrenim görmeden de kavramakta ve öğretmenlerini geçmeden önce sadece birkaç derse gereksinmektedirler. Reenkarnasyon kuramını savunanlar, yetkinleşiikleri alan ne olursa olsun, müzik, resim, matematik üzerine bir dersin bu tür kisiler için sadece, önceki yaşamlarından gelen halıralar ile yetenekleri canlandırıcı birer «bilgi tazeleme» vasıtası olduğuna inanmaktadırlar. 


c — Kral David Reenkarnasyonu Vakası. 
S: — «Kral David? reenkarnasyonu vakası nasıldır? 


С: — 1960'larda İsrail'li bir adamın üç yaşındaki oğlu, İncil'de sözü geçen günlerin İbranicesi ile konusmaya ve kendisi ile birlikte harbe gitmeleri icin adamlarına, cagrida bulunmaya başladı. Çocuk ayrıca, аут, Kral David gibi harp da çalıyordu. Bir İbranice uzmanının söylediğine göre çocuk bu eski dili, o ana kadar karşılaştığı herhangi yetişkin kişiden çok daha akıcı bir sekilde konuşuyordu. 


d — Reenkarnasyon ve Sosyal İlişkiler. 


5: — Gene doğmak kuramına göre, arkadaşlar ile aşıklar neden birbirlerine karşı ilgi duyarlar? 
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C: — Önceki yaşamlarında çok yakın ilişkiler kurmus olabilirler. Gina Cerminara «Birçok Yaşam, Birçok Aşk» («Many Lives, Many Loves») adlı kitabında söyle yazıyor: «Bir yaşam süresince yakın ilişkileri olan varlıklar diğer yaşamları sırasında da karşılaşma eğilimi içinde olurlar. Sözkonusu ilişki sevgi üzerine kurulmuşsa sevgi devam eder düşmanlık olmuş ise düşmanlığın üstesinden gelinmelidir, bu ilişki bir yükümlülük taşımışsa bu kez karşılığı verilmelidir.» Bir ailenin fertleri, çoğunlukla, önceki yaşamlarında da аут aileyi olusturmuslardir. 


e — Reenkarnasyon ve Cinsiyet Sorunu. 


S: — Herkes, tüm enkarnasyonlar boyunca aynı cinsiyeti mi taşır? 


С: — Cerminara da dahil çoğu araştırıcılar, bazan erkeklerin kadın, kadınların da erkek olarak gene doğduklarına inanmaktadırlar. Birçok insan, karsı cinsten kişiler olarak yaşamış olduklarını kendiliklerinden hatırlamaktadırlar. Bir genç kız, asker olarak geçirdiği bir diğer yaşamımı hatırlayabiliyordu. Belirgin kadınsı nitelikler gösteren erkekler ile erkeksi eğilimleri olan kadınlar sadece, önceki bir yaşam sırasında deneyimlemiş oldukları cinsiyeti açığa çıkarıyor olabilirler. Ameliyatla cinsiyet değistirmis olanlar (transsexuals), yanlış bedende doğduklarını ve gerçekte diğer cinse ait olduklarını iddia etmektedirler. Bunun yanıtım o kişilerin geçmiş yaşamlarında bulabiliriz. 


f — Reenkarnasyon ve Rüyalar. 


S: — Rüyalar, gene doğmak konusunda kanıt olabilirler mi? 
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С: — Birçok kişi rüyalarında, önceki yasamlarına ait görüntüler gördüklerini ileri sürmektedirler. Ancak, bunu kanıtlamak çok güçtür. Bunlardan en ilginci, Sicilya”lı Bayan Adela Samona'nın rüyasıydı. 15 Mart 1910 
da, beş yaşındaki kızı Alexandrina ölmüştü. Üç gün sonra Bayan Samona'nın rüyasında görünen kızı kendisine, bir baska çocuk olarak geri döneceğine dair söz verdi. Sonradan bir medyum aracılığı ile temas kurulan kız, ikiz kızlardan biri olarak tekrar doğacağım söyledi, Bayan Samona 10 Kasım'da önceden söylenildiği şekilde ikiz kız çocukları dünyaya getirdi. Kızlardan biri, görünüş ve kişilik olarak aynı ölmüş olan kıza benziyordu. Beş yaşına geldiğinde, Alerandrina'mn yaşamına ait olayları hatırlamaya başlamıştı bile. 


g — Reenkarnasyon ve Ekminezik Araştırmaları. 


S: — Hipnoz altında «ekminezi» uygulaması önceki yaşamlar üzerine kanıt sağlayabilir mi? 
C: — Sağlayabilir. Ancak, hipnoz altındaki süje 


kendisinden beklenileni yapmaya çalısacağından, trans halindeyken rol yapıyor olabilir. Tartışma konusu olmus bir vaka da Bridey Murphy ekminezisidir. Denver'li bir iş adamı olan Morey Bernstein 1950'lerde genç bir kadını, Bayan Virginia Tighe'yi hipnotize ederek, kendisini doğumundan önceki bir zamana gönderdi. Bayan Tighe hipnoz altındayken İrlanda aksanı ile konuşarak, adının Bridey Murphy olduğunu ve 19. yüayılda İrlanda'da yaşadığım ileri sürdü. Eleştirmenlerin, Bayan Tighe'nin «hatıralarının Şikago'da geçen çocukluk günlerine dayandırmalarına karşın olayın geçerliliğini İrlanda'da inceleyen bir gazeteci, hipnoz altında ortaya çıkan «Brideynin söylediklerinin yüzde ellisinin doğru olduğunu saptadı. Halbuki, Bayan Tighe’nin bu tür bilgiyi elde etme olanağı da yoktu. 
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h — Grup Reenkarnasyonları. 
S: — «Grup» reenkarnasyonu nedir? 


С: — Edgar Cayce'nin trans halindeyken aktardığı tebliğlere göre birçok kisi, çesitli enkarnasyonlar boyunca ortak deneyimler edinmekte, hatta bir yaşamdan ötekine aym bölgede birlikte yasamakta ve aynı ulusal ya da dini gruplara birlikte dahil olmaktadırlar. Cayce, tarih öncesi Atlantis ülkesinin sakinlerinden çoğunun bu yüzyılda Amerika'da gene doğmakta olduklarına inanıyordu. 


S: — Gene doğmuş olan «Katharlar» vakası nasıldır? 


С: — Katharlar, 14. yüzyil Fransa'sında Katolik Kilisesi'nden kopmuş olan bir mezhepti. İngiliz ruh doktoru Arthur Guirdham'ın küçüklüğünden beri, bir Kathar olarak geçirdiği önceki bir yaşamına ait rüyalar gören ve psişik izlenimler algılayan bir hastası vardı. Bu kızın söylediği hersey sonradan incelenmiş ve bilim adamlarınca da doğrulanmıştır. 


S: — Gene doğmak ile ilgili olduğu iddia edilen vakalar Kapitalist Batı Ülkeleri'nde neden bu kadar az görülmektedir? 


С: — Gerçekte, psişik olaylara gösterilen ilgi arttıkça bu tür vakalar da Amerika'da daha sık ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak, bunların adedini yine de, Hindistan, Seylan ve Burma gibi ülkeler ile ya da Alaska’- nin Tlingit Kızılderilileri gibi gene doğmayı bir gerçek olarak kabul etmiş olan kültürler ile karşılaştırıldığın- da çok az olduğu görülmektedir. ESP'ye (duyum ötesi algılama) ve parapsikoloji'nin diğer yönlerine inanmak gibi reenkarnasyona inanmak da kültürel davranışlarla 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ya desteklenir ya da yerilir. Eğer Hindistan'daki küçük bir çocuk önceki bir yasamında başka bir köyde уазаdığını söylerse, Hintliler gene doğmaya inandıklarından, çocuğun iddiası çoğunlukla ciddiye alınır. Amerika'n bir çocuğa ise yalan söylememesi öğütlenir ve bir süre sonra çocuk, bu tür sözlerin kendisine dertten başka bir sey getirmediğini anlar. 


ı — Enkarnasyonlar Arası Bekleme. 


5: — Enkarnasyonlar arasındaki «bekleme süresi» ne kadardır? 


C: — Bir kurama göre varlık, ölü bir bedenden ayтит ayrılmaz hemen baska bir cenine ya da bir bebegin bedenine girer. Dr. Stevenson'ın Hindistan, Alaska ve diğer ülkelerden derlediği vakaların çoğu, ölüm ile gene doğmak arasında geçen zamanin çok az olduğunu ya da hiç saman farkı olmadığın göstermektedir. Ancak, anlaşıldığına göre bekleme süresi, kültürden kültüre farklı olmaktadır. Jess Stearn tarafından Kanada’- da incelenmiş olan «mavi gözlü kız çocuğunnunki gibi vakalar bir ya da birkaç kuşağın geçmiş olabileceğini ima etmektedir. Bu tür vakalarda süje önceki bir yasaminin, halâ sağ olup ta sözkonusu önceki kişiliği bilen kişilerce doğrulanan ayrıntılarını hatırlayabiliyordu. 
Eğer daha uzun bir süre geçmişse, süjenin geçmiş yaşamına dair bildiği hususlara uyan gerçekler kitaplardan, kayıtlardan, vb. incelenerek çıkartılabilir. Otomatik yazı ya da medyumlar aracılığı ile temas kurulan Patience Worth gibi bazı varlıkların, yüzlerce yıllık bir süre boyunca başka bir bedene girmedikleri anlaşıb maktadır. Gene doğmayı bir gerçek olarak kabul eder sek, arada geçen süre herhangi bir kurala bağlı değil mis gibi görünmektedir. 
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k — Geçmiş Enkarnasyonları Tespit ve Eskilerin Sözleri. 


S: — Günümüzde, 40.000 yaşında olduğunu ileri süren hassas kişi (psychic) kimdir? 


С: — Joan Grantin söylediğine göre, hatıraları kendisini otuzbir yasam süresince tam 40.000 yıl geriye götürmektedir. Bayan Grant önceki yaşamlarını, «Uzaktaki Hatıra» («Far Memory») adlı kitabı da dahil yayımlanmış birçok kitabında anlatmaktadır. 


S: — Reenkarnasyonla ilgili eski inanç hakkında Plotinus neler söylemiştir? 


C: — 1.5. 3. yüzyılda yaşamış olan Romalı filozof Plotinus, reenkarnasyon hakkında şunları söylüyordu: «Antik çağ boyunca kabul edilmiş bir dogma (inak)... 
Varlık, cehennemi katmanların karanlığında günahları- nın kefaretini öder ve... sonradan, yeni sınavlardan geçmek üzere yeni bedenlere girer.» 


S: — Kendisi inanmadığı halde, kontrolu altında bulunduğu varlığın reenkarnasyona inandığı medyum kimdir? 

С: — Eileen Garrett trans halinde değilken gene doğmak konusunu süphe ile karşılıyordu. Ancak, kontrolu altında bulunduğu hami bedensiz varlıklardan Abdul Latif kendisinin aracılığı ile konuştuğunda reenkarnasyon öğretisi üzerine inancını kesinlikle belirtiyordu. 


| — Reenkarnasyonda Karma Yasası ve Bir Kanit 
Deneyi. 


S: — Karma Yasası nedir? 


C: — Karma, her hareketin olumlu ya da olumsuz 


bir etki yaratması ve kişinin, gelecekteki yaşamları sırasında olumlu hareketlerini gelistirmek ya da olumsuz hareketlerinin üstesinden gelmek fırsatıyla karşı karsı- ya kalması ilkeleri üzerine dayandırılmış bir yasadır. 
Diyebiliriz ki kör olarak doğan ya da fiziki bir eksikliğin ızdırabını çeken bir kişinin başına bu sorunların gelmesinin nedeni diğer bir yaşam sırasında yapmış olduўи olumsuz davranışlardır. 


5: — Dr. Tan Stevenson'un «ölümden sonra yaşam ve reenkarnasyon üzerine kanıt» deneyi nedir? 


С: — Kendisinden istenildiği takdirde Dr. Stevenson, «Ölümden Sonra Yaşam Üzerine Tasarlanmış Kanıt-Katılma Formu» adlı bir broşür göndermektedir. Bu form, kişinin şimdiki yaşamına att bilgileri (önemli olaylar, kişiliği belirleyecek fiziki ve psikolojik doneler, vb.), bir sonraki enkarnasyonu için tasarladıklarım (ne tür özelliklere sahip olmayı isterdiniz, hangi cinsi tercih edersiniz. vb.), medyumlar ya da diğer kanallar aracılığı ile ölümden sonra yaşam hakkında kanit sağlama tasarılarını ve ölümden sonra akrabaları ile arkadaşları tarafından doldurulması gereken maddeleri kapsamaktadır. Formlar dikkatle dosyalanmakta ve kaydolan kişilerden bazılarının bu formları bir sonraki yasamları sırasında hatırlayarak yeni bedenlerini ve kişiliklerini kayıtlara geçmis olan tasarılar ile karşılaştırmaları beklenmektedir. 


m — Reenkarnasyon ve Bir Bilim ve Deviet Adami. 


S: — Amerika’nin Kurtuluş Savaşı günlerinde yaşamış olan hangi tanınmış devlet adamı reenkarnasyona inanıyordu? 
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С: — Benjamin Franklin. Daha gençliği sırasında kendi mezar yazıtını kaleme almıştı : 


BASIMCI 
B. FRANKLİN'İN BEDENİ 
İÇİ DIŞINA ÇIKMIŞ 
VE 
YAZILARI VE KAPLAMASI SÖKÜLMÜŞ 
ESKİ BİR KİTAP KAPAĞI GİBİ 
BURADA YATMAKTA 
KURTLARA YEM OLMAKTADIR 
AMA YAPILANLAR KAYBOLMAYACAKTIR 
ÇÜNKÜ ONUN İNANDIĞI GİBİ 
YAZARINCA DÜZELTİLMİŞ OLARAK 
YENİ VE DAHA ZARİF BİR BASIM HALİNDE 
BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKACAKTIR 


Franklin su paragrafı da eklemistir: «Dünyadaki varlığımı gördükçe şuna inanıyorum ki belirli bir biçim içinde her zaman var olacağım ve beşer yaşamının тпаruz olduğu tüm güçlüklere karşın kendimin yeni bir baskısına, bir evvelki basımdaki yanlışların düzeltileceğini ümit ederek, itiraz etmeyeceğim.» 


n — Reenkarnasyon ve Bir Tanınmış Yazar. 


S: — Tanınmış Amerikalı yazar Ralph Waldo Emerson varlığın ölümden sonra yaşamını sürdürdüğü- ne inanıyor muydu? 


С: — Emerson şunları yazmıştı; «Hiçbir şey ölü değildir. İnsanlar kendilerini ölmüş gibi gösterirler ve yapmacık cenaze törenleriyle dokunaklı ölüm haberlerine katlanırlar. Halbuki, işte onlar orada durmakta, sağlıklı ve iyi bir halde, acayip bir yeni kılık içinde pencereden bakmaktadırlar...» 


S: — R. W. Emerson”un hangi çağdaşı gene doğmaya inanıyordu? 
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С: — «Waldennin yazarı Henry David Thoreau doğa ile yakından ilgilendiğinden baska ayrıca Hint felsefesini de takdir ediyor ve yazılarında, ölümden sonra yaşam ile reenkarnasyona inandığını belirgin bir sekil de іта ediyordu: «Eski Hint yazılarında insan fikri oldukça sınırsız ve heybetli bir biçimde ortaya çıkar. İnsanın kaderi üzerine daha yüce bir anlayış başka hiçbir yerde yoktur... ilâhi faaliyet ile ilâhi düzenin nerede bittiği, beşerin nerede başladığını ayırd etmek olanaksızdir...» Thoreau yazdıklarına sunları da ekliyordu: «Kaçınılmaz olan ruhgöçü (transmigration) düşüncesi, şairlerin kuruntusu olmayıp insan ırkına ait bir içgüdüdür.» 


53 


6. BÖLÜM 


BAZI ÜNLÜ KİŞİLERDEKİ GENEDOĞMAK İNANCI 


Dünyanın büyük dahilerinden Thomas Edison, çoğu kez, Reenkarnasyon’a olan derin inancından söz ederdi. Arkadaşı olan Henry Ford gibi Edison da ruhlarımızın, devreler boyunca değişik yaşamlarda tekrar tekrar bedenlendiğine inanırdı. 


Geçirdiği son rahatsızlığı sırasında kendisine ruhun kalımına (beka) inanıp inanmadığını soran gazetecilere Edison şu yanıtı vermişti: 


«Tasavvur edebildiğim tek kalım (beka) şekli, gene yeni bir dünya yaşamına başlamaktır.» 


a — Bazı Ünlü Kişiler ve Genedoğmak 


Büyük dünya liderlerinden bazıları, yaşamın yüzyıllar boyunca sürdüğü inancına sıkı sıkıya sarılmışlardı. 
Ancak, bazan, tamamen haksızlık gibi görünen şeylere tanık olduğumuzda bu güzelim inancı, alisageldigimiz, seven ve adil bir Tanrı idealimizle bağdaştırmak zor gelmektedir. 


Bunun yanıtını da Reenkarnasyon Öğretisi'nin kendisi verir. 


Yaşam kayıtlarımız her gece, her hafta ya da her 


yaşam sonunda dengelenmez. Ebedi Yasam’m yolu üzerinde bir yaşam süresince yaptığımız iyiliklerin her zaman için aynı yaşam sırasında karşılığını görürüz diye bir şey yoktur. Aynı şekilde, sebep olduğumuz kötü olaylar da doğal sonuçlarını aynı yaşam sırasında yaratmayabilirler. 


Her şeye rağmen, ruhumuzun görünmez arşivlerinde (Akaşa kayıtlarında) bütün bu hususlar yok edilemez bir kayıt oluştururlar. Bizler bu kişisel kaydı ebediyen kendimizle birlikte taşırız. 


Tüm çağlar boyunca, okültistler, iyi ya da kötü tüm fiillerimizin biriken sonuçlarının, Karma dediğimiz olguyu yarattığını bilegelmişlerdir. Karmamız, ruhumuzun en dokunulamaz bölgelerinde gelişmemiş bir biçimde bizimle birlikte kalır, tâ ki biz bu Karma'yı, bizim için en iyi olan yoldan telâfi edene kadar. Bu süreç de binlerce yıllık bir zamanı ya da birçok yaşam süresini kapsayabilir. 


Н.Р. Blavatsky (*) «Isis Unveiled» adlı kitabında şunları yazmaktadır: 


«Bizim için esrarengiz olan İyilik ve Kötülük sorununu bize anlatabilecek ve insam yaşamın görünüşteki dehsetli haksızlığı ile uzlaştırabilecek tek öğreti: €Yaşamlar-devresi boyunca aynı kişiliğin sürekli olarak gene-doğmasıyla ilgili bilgidir; ruhun “Gereklilik Çemberi'nden geçmesiyle bu tür gene-doğmak sayesinde önceki yasamlarda çekilen ıstırabın ödüllendirilmesinin ya da işlenen suçların cezalandırılmasının gerekli olduğuna kanaat getirmektir.» 


(*) Helena Petrova Blavatsky için bkz.: Bilim Araştırma Merkezi, Spektra ve Uri Geller, Istanbul, Bilim Araştırma Merkezi Yayınevi, s. 88. 
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Hepimiz, Sonsuz Gelişimin Yıldızı'na tırmanmaktayız. Bazılarımız diğerlerinden daha ileri seviyededirler. 
Bu varlıklar, daha çok ve daha uzun süreler boyunca gene-doğmuşlardır. 


«Küçük Kadınlar» (Little Women) adlı kitabın sevilen hanım yazarı Lousia May Alcott, Reenkarnasyon'a candan inananlardandı. İngiltere'nin Altın Dönem denilen o çağında, çağdaşlarından birçoğu gibi Bn. Alcott da gelecekteki bir zamanda başka bir yaşamda gene bu dünyaya dönmekten sık sık bahsederdi. 


Bn. Alcott, kitapları arasında en güzeli olan «Leylâklar Altında»yı (Under the Lilacs) yayımlamadan Kısa bir süre önce yakın bir arkadaşına yazdığı bir mektupta şunları söylüyordu: 


«Kanımca, ölümsüzlük, bir ruhun birçok yaşamlardan ya da deneyimlerden geçmesidir; bunlar gerçekten yaşandıkça, kullanıldıkça ve öğrenildikçe bir sonrakine yardım ederler ve böylece, her biri, kendisiyle birlikte, sadece, önceden olup bitenlerin gerçek hatıralarını tasıyarak daha bir zenginleşir, mutluluk kazanır ve yükselir. 


«Önceki halleri hatırlıyor gibiyim. Öyle hissediyorum ki, o yasamlarda benim burada hiç karsılaşmadığım derslerden bazılarını öğrendim ve bir sonraki adımımda burada üstesinden gelmek için savaştığım eprövlerden birçoğunu geride bırakmış olacağımı ve giderken de kendimi hafiflemiş bulacağımı ümit ediyo-TUM. 


«Bu gerçek, bazılarının burada gösterdiği dehanın ve yüce erdemliliğin nereden geldiğini açıklamaktadır. 
Bu yüce okulun birçok safhasını başarıyla tamamlamış olan bu kişiler, bizim sınıfımıza da kendilerini büyük 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ya da hayırlı Kılan erdemleri ve yetenekleri getirirler. 
Küçük seyleri hatırlamayız. Çocuksu hafiflikler olarak unutulup giderler ve biz de sadece gerçek deneyimleri beraberimizde taşırız.» 

Bu anlatılanlar, özellikle, hoşlanıp hoşlanmadığımız şeyler, büyük sevgilerimiz ve büyük nefretlerimiz açısından tamamiyle gerçeği yansıtmaktadır. Bu türden, derinden derine kaynayıp duran hisler, sanki, varlığımızın en dokunulamaz bölgelerinde silinmez bir kayıt bırakıyor gibidirler. 

Bu sessiz ve görünmeyen kaydı, mezardan doğuma ve doğumdan mezara, kendimizle birlikte ruhumuzda taşırız. Karşılaştığımız her kişiyi ve her durumu cezbedip yaşamlarımıza getiren de bu görünmez kaydın es rarengiz bir şekilde açılması ya da tekrarlanmasıdır. 

b — Bazı Ünlü Şairler ve Geredoğmak 

Şurası muhakkak ki, derin ve esinlendirici bir sevgi, kalplerimizde çok kısa bir süre içerisinde uyanabilir ve çoğunlukla da böyle olmaktadır. Kuşkusuz, birçok kişi gibi sizin de bazan, bu yaşamda belirli bir kişiye öylesine karşı konulamazcasina cezhedilmenizin sebebini merak ettiğiniz olmuştur. Ünlü şair Goethe de çalış. 
ma yaşamının doruğunda, bunun benzeri bir düşünceden hareket ederek çok güzel bir şiir yazmış ve bu eserini en yakın arkadaşı olan Charlotte von Stein'a ithaf etmişti. 

Goethe'nin Şiiri şöyledir : 

«Neden bu kadar yakına geldin, söyle bana? 

Çağlar boyunca, benim kız kardeşimdin sen, aynı 

Soydandın benimle ya da sevgili eşimdin. 

Ben ne isem, her vasfimt, 

Sen önceden bildin, ....... 

Beni bir bakışta okudun - başka hiçbir varlık 

Senin bildiğin gibi beni bilmez, ne de bilecektir.» 
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Reenkarnasyon'a derinden inanan kişiler yaşamları boyunca son derece sakin ve merhametli bir yaşam anlayışı geliştirirler. Eğer istediğiniz daha fazla huzursa, eğer daha fazla anlayış ve uzlaşma arzuluyorsaniz, artik Reenkarnasyon"un temel gerçeklerine daha derinden bakmaya karar veriniz. 

Reenkarnasyon'a inananlar büyük Amerikan şairi Ralph Waldo Emerson'un şu sözlerini unutmamalıdırlar : 

«Uyanırız ve kendimizi bir basamak üzerinde buluruz; asağımızda, sanki bizim tırmanmış bulunduğumuz baska basamaklar vardır; yukarımızda da yukarı- ya doğru yükselip gözden kaybolan birçok basamak yer alır.» 

Ebediyen süren yaşamın sürekli olarak ilerleyen bu basamaklarında daha önceden bilegeldiğiniz birçok ruhla karşılaştınız ve tekrar karşılaşacaksınız. Bu kişilere bu yaşam sırasında ne kadar yakından cezbedileceğiniz hususu da her zaman için bu kişilere karşı önceki yaşamlarda duyduğunuz hislerin derinliği ve derecesi ile tespit edilir. 

Hiçbir sey hiçbir zaman rastlantı sonucu olamaz. 
Bize olan hersey ilâhi bir yasaya bağlıdır. 

Bundan dolayı, bu yaşamınızda yakınlık kurduğunuz her bir kişinin iç dünyası karşısında son derece rikkatli olunuz. Eğer o kişinin sizin günlük yaşamınıza girişi alışılmışın dışında ve beklenmeyen bir şekilde gerçekleşirse, bu yakınlığınızda derin bir sefkat ve nezaket anlayışıyla hareket ediniz. 

Şair Longfellow'un bir zamanlar söylediği gibi : 

«Yaşam gerçektir! Yaşam samimidir! 
Ve hedefi de mezar değildir; 
Topraksın sen, toprağa dönecek, 

Ama bu söz ruh için söylenmemiştir.» 


=>; == = 


7. BÖLÜM 


REENKARNASYON OLAYININ ÖZETİ VE 
BEŞERİ EVRİMDEKİ VERİ 


Reenkarnasyon bilgisi çağdaş insanlığın pek çok içinden çıkılmaz sorunlarını halledebilecek ve açıklığa kavuşturabilecek bir konudur. Yeryüzünün beşeri olaylarının günümüzdeki çoğu sapkın yorum ve uygulamaları, gene doğmak bilgi ve düşüncesinden yoksun olma- nın bir sonucudurlar. Giderek yeryüzünün çehresini de- 
%istirecek bir öneme haiz reenkarnasyon öğretisi, ilk zamanların temiz ve çoğu açık seçik dinsel ve ezoterik bilgilerinin cahil ve ardamaclı yetersiz din adamlarınca yobazlaştırılmalarından sonra asıl mahiyet ve kimli- 
&ini yitirmiş, ne olduğu anlaşılmaz bir muamma haline sokulmuştur. 

Çağımızda öncü bilimin ve onun devrimci bilim adamlarının olağanüstü araştırma ve çalışmalarıyla, üzerleri cehalet perdeleriyle örtülen pek çok verite (hakikât) gene gün ışığında aydın insanlığın bilinç ve idrak alanına çıkarılmaktadır. Ve giderek yeryüzünün çehresi de başka bir türlü değiştirilmektedir. 


a — Genedoğuş Kanıtları : 


1 — Bir önceki ya da, daha önceki yaşamların geçirildiği yer ve yörelerin tanınması, hatırlanması. 
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ven, 


2 — Önceki yaşamdaki şahıs veya şahısların ayrıntılı olarak tanınması, tanımlanması. 

3 — Geçmiş yaşamlarda da kişide derin izler bırakan bazı olayların benzeri durumlarda psikolojik etkileri altında kalınması. 

4 — Çeşitli fobilerin bu yaşamda hiç bir nedeni 
yokken ortaya çıkmaları. 

5 — Önceki yaşamlardaki çeşitli fizyolojik izlerin 
bu yaşam bedeninde doğuştan bulunmaları. 

6 — Geçmiş yaşamlarını hatırlayan kişilerin genellikle çok küçük yaşta ve yaşlarından beklenmeyecek bir bilgililik ve olgunlukla önceki yaşamlarını anlatmaları. 

7 — Önceki yaşamın geçtiği bir başka ülkenin lisanı 
ile bu yaşamda öğrenilmediği halde konuşmak. 

8 — Önceki yaşamdaki kişinin kişiliğine bir genetik ve kan akrabalığı olmaksızın bürünmek. 

9 — Yeryüzünün çok değişik pek çok ülkesinde ve 
kültürel düzeyi bu türlü bir konuda sahtekârlık yapabilecek bir halde ve amaçda olmayan kişi ve etnik gruplarda bu konunun olaylarına çokca rastlamak. 

10 — Ekminezi (geçmişe döndürmek) seansları ile 
kişinin geçmis yaşamlarını en ince ayrıntılarına değin anlattırmak. 

il — Geçmiş yaşamların rüyalarda saptanması. 

12 — Geçmiş yaşamların yarı dalgın hallerde vizyonlarını görmek. 

b — Genedoğuş Öncesi Yaşam. 

1 — İnsan Fizik bedenini bırakış (ölüm) olayından 
sonra aynı bedenin suptil bir benzeri beden ile suptil bir mekâna geçmektedir. 

2 — Suptil mekânda varlığı önce çoğunlukla son 
derece olgun bir ışıl ışıl varlık veya varlıklar karşılarlar уе suptil aleme intibakına yardım ederler. 

3 — Suptil mekönda varlık, o yaşamının tüm faaliyetlerinin genel bir bilançosunu ve özetini görür veya o ışık varlıklarca kendisine gösterilir. 

4 — Bu ışıklı (rehber) varlıklar gene doğmak ihtiyacı içerisindeki bir varlığa yeni bir yaşam maketi hazırlarlar. Ya da bu yasam maketi varlık olgunsa kendisi tarafından hazırlanır. 

5 — Suptil mekân, varlıkların evrim düzeylerine 
göre çeşitli vibrasyonel kademelere ayrılmış ve bu varlıklar böylece birbirlerinden yalıtılmışlardır. 

6 — Suptil mekânın her kademesinin kurallarına o 
kademelere dahil olan varlıklar uyarlar. 


с — Genedoğmak ve Pratik Özellikleri, 


1 — Varlığın o aşamada dahil olduğu planet üzerindeki bir evrim devresine girmesi söz konusu olduğu için, o devre boyunca defalarca doğulup ölünecektir. 

2 — Ölüm bir son değil, suptil plâna (mekâna) doğmanın başlangıcıdır. Suptil mekânda ölüm ise fizik dünyaya, yeryüzüne doğuşun başlangıcıdır. Öyleyse : 

— Yeryüzündeki yaşam bir gerçektir. 

— Suptil mekândaki yaşam bir gerçektir. 

— Yeryüzünde ölünüp suptil mekâna doğulur. 

— Suptil mekânda ölünüp yeryüzünde doğulur. 

— Yaşam ve ölüm rölatif görüntülerdir. 

— Yalnızca evrim boyunca sürekli ortam değiştirilir. 

— Fizik dünyada fizik beden ile yaşanır. 

— Suptil mekânda suptil beden ile yaşanır. 

— Her planetin kendi suptil mekânı (ahret - spatyom) vardır. 

— Yeryüzü evrimi her varlık için bir zamandır. 

— Evrim hiç bitmeksizin değişik planetlerde sürer. 
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3 — Bir beşeri varlık fizik dünyadaki fizik bedenli 
yaşayışlarına, o andaki ihtiyaca göre disi ve erkek prensiplerle devam eder. Çünki dişilik ve erkeklik, bedeni yöneten asıl yönetici (spirit) varlık için bağlayıcı bir husus olmayıp bunlarla bir nitelik sahibi değildir. Yani dişi ve erkek spirit yoktur. Bunlar yalnızca yüksek benliğin (spiritin) fizik veya suptil mekânlarda evrim için kullandığı ve her enkarnasyon ile değiştirilebilen (sonda) araçlarıdırlar. 

4 — Beşeri varlıklar, o yasam maketinin (programının) gerektirdiği bir ülkeye enkarne olurlar. (doğarlar). 

5 — Enkarnasyon, varlığın ihtiyaç duyduğu bir fizik dünya zamanında (belirli bir yüzyılın belirli bir tarihinde) programa uygun olarak gerçekleşir. 

6 — Enkarnasyon (doğmak) evrim programının 
içeriğine bağlı olarak herhangi bir toplum ve toplum içi bir sınıf bünyesinin ferdi olunacak şekilde gerçek-Teşir. 

7 — Din, millet, vatan vb. tümü rölatif dünyasal 
faktörlerdir. Bunlarla övünmek ya da birini diğerine üstün kılmaya çalışmak ancak, halen reenkarnasyon bilgisine sahip olmayan bilisiz bir anlayışın sonucu olmaktadır. 

8 — Dünyasal enkarnasyonlar çemberinden kurtulan, yani belirli bir olgunluk ve evrim düzeyine ulaşan beşeri varlıklar, diğer planetlere, (Venüs, Merih, Merkür vb.) onlardan birinin evrim devresine veya başka sistemlere dahil olurlar. 

9 — Dolayısıyle, reenkarnasyon bir evrim gereğidir. 

10 — Ve tüm varlıklar, bu bitimsiz olguda birbirlerine araç olurlar, biraraya gelir ve ayrılırlar. 
11 — Reenkarnasyon evrensel bir hakikât ve yasadır. 
12 — Evrim, varlık için bir Yaradılışsal Sabite'dir. 
13 — Yaratılmış olanlar evrime muhtaçtır. 
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Yalın yaşam amaçlarının ve kısır döngülü realitelerin, artık bâtıl olmuş bilgileri içinde çırpınan milyarlarca beşer varlığı, aslında, bu amansız karanlık labirentten bir kurtuluş anı içinde olduklarını giderek daha bir güçlü olarak sezinlemektedirler. Çünki bu labirentin dışında olan görkemli mutluk ve özgürlük ve bilgi dolu ışıl ışıl bir Evren'in ilk bilgileri ve sezgileri, kendilerine verilmeye başlanmıştır. 


insanlık ve insanlar, gerçekte, bilgi ve deneyimleri oranında özgürdürler. Fakat, dünün yetersiz ve asılsız binbir bilgisi ile insanlık, kendini ancak, daha bir bu çıkmaz ve nefsânileştirilmiş bilgi kalıpları altında ezmişler ve tutsaklaştırmışlardır. Ve şimdi bu son dönemlerde ise, bunun farkına varmakta olan insanlık, gene kendi ellerinin işleri olan kendilerini sarmalamış karanlık ve nefsani kozayı parçalayıp. onun dışına çıkmaya çalışmaktadırlar. 


Gene-Doğmak Hakikâti, bir Sabite olarak, gene Sabiteler olan birçok Hakikâtler'in kesişim noktasında bulunan bir en esaslı Gerçeklik ve Olay'dır. Gene-Doğmak konusunu gayet iyi bilerek, böylece bir anlayış ve bilgi ile, cncak ona bağlı olan diğer olay, bilgi ve süreçleri kavrayabilir kişi. 


Bu yapıtla, şu konulara ilişkin bilgi edinebilirsiniz: 


Gene-doğmak ve Çeşitli Yöntemlerle Doğrulanımı. 
Gene-doğmak ve Çeşitli Kişilerin İncelemeleri. 
Gene-doğmak ve Çeşitli Açılardan Gerçekliği. 


Tıp Doktorları ve Gene-Doğuş Araştırmaları. 
Tıp Doktorları ve Gene-Doğuş Görüşleri. 
Tıp Doktorları ve Gene-Doğuş Biyolojisi. 
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